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1: Voorwoord voorzitter 
Beste motor vrienden en vriendinnen 
Het motorseizoen 2024 zit er alweer op, we 
kunnen zeker terugkijken op een heel mooi en 
bijzonder jaar. Met de Mega Manifestatie 
Milheeze, welke een zeer geslaagde dag was. 
De geweldige weekendjes die we samen 
hebben beleefd. Die gaan we ook in 2025 
weer organiseren, en ik kijk er alweer naar uit 
om aan het nieuwe seizoen te beginnen.  
Mijn motor staat al gepoetst en wel klaar, nog 
even een beurt en dan kan ik er weer tegen in 
2025. Alleen de diehards onder ons rijden het 
hele jaar door, mij niet gezien hoor.  
2024 was een mooi jaar, met een grote 
opkomst tijdens de ritten die we samen hebben gereden, dat vonden wij natuurlijk geweldig.  
En de mooie routes die door Frans zijn gemaakt vallen goed in de smaak.  
Ook voor 2025 hebben we weer van alles gepland.  
Onze jaarlijkse motorzegening op 2ᵉ paasdag wordt dit jaar niet door diaken van der Geld gedaan 
die 5 jaar toch weer een mooi praatje had, voor elke motorrijder apart nog een zegje en natuurlijk 
de zegening. Heel mooi gedaan.  
Hij wordt vervangen door Pater Kenneth uit de parochie Handel, ook hier hebben we er alle 
vertrouwen in dat onze motoren en de personen die erop zitten weer goed gezegend worden voor 
2025. Maar het blijft toch altijd zelf opletten.  
We hopen op een grote opkomst net als andere jaren.  
We hebben ons weer aangemeld als begeleiding bij de Peelland Truckrun (13 april), waar we als 
begeleider kunnen deelnemen om de mensen met beperking een onvergetelijke dag te bezorgen.   
Hoe mooi is dat……   
Het zomer motorweekend is gepland op 4-5-6 juli, de rit gaat naar Schwalbach in Duitsland. 
In augustus gaan we 2 dagen een weekend  naar Friesland, in Harlingen slapen we in een    
blokhut, wat altijd heel  gezellig is. We gaan natuurlijk het mooie Friesland verkennen.  
18 t/m 22 sept gaan we nog 5 dagen richting de Harz.  
Het is een mooie omgeving en heerlijk om te rijden, dat mag je niet missen.   
In 2026 hebben we weer een jubileum, 30 jaar bestaan van onze vereniging MC Laurentia. 
Wij als bestuur zijn al met de voorbereidingen bezig en hebben al een datum gepland op 16 mei 
2026. Zet deze datum alvast in je agenda, want daar moet je natuurlijk bij zijn.  
Hopelijk zien we jullie het komende seizoen weer bij onze activiteiten.  
Zie hier in het clubblad de datums en geef je op tijd op.  
Wil je graag mee met de vrije ritten, gezellig en heb je een vriend of vriendin die NOG geen lid is 
en toch graag mee wil rijden, dat kan natuurlijk altijd.   
Tot slot wil ik alle adverteerders bedanken voor hun bijdragen aan onze motorclub, door hen is 
het mede mogelijk om dit clubblad te maken. 
En natuurlijk mijn mede-bestuursleden, bedankt voor jullie inzet in het afgelopen jaar.   
Tot slot wens ik jullie (leden van de club) een mooi, gezellig en vooral een veilig jaar toe.   
Tot ziens, Willemien.  



  



 

  

Maand Datum Evenement Plaats Aanvang

Maart Ma 10 Algemene Ledenvergadering De Schans 20.30 uur

April Zo 13* Peelland Truckrun van Kessel 10.00 uur

April Ma 21 Motorzegening + korte vrije rit Kerkplein 09.30 uur

Mei Za 03 Vrije rit lang West Brabant van Kessel 08.00 uur

Mei Za 24* Vrije rit kort + BBQ de Laurentia molen 13.00 uur

Juni Ma 09 Ad van de Burgt rit van Kessel 08.00 uur

Juni Zo 22 Vrije rit kort Maas route van Kessel 09.00 uur

Juni Zo 29 TT Assen van Kessel 06.00 uur

Juli 04-05-06* Weekend Schwalbach diversen  _,_    uur

Augustus 23-24* Weekend Blokhut Harlingen van Kessel 08.00 uur

September Za 06 Vrije rit lang rivieren route van Kessel 08.00 uur

September 18 t/m 22* Harz diversen  _,_    uur

Oktober Zo 05 Vrije rit kort van Kessel 09.00 uur

Oktober Zo 26* Snert rit van Kessel 09.00 uur

November Za 01* Feestavond ????? 19.00 uur

                                  Wijzigingen voorbehouden

      Zie anders ook  www.mc-laurentia.nl  op de nieuws pagina

           Alle vrije ritten vertrekken bij tankstation van Kessel

              Alles in rood gedrukt is opgeven bij het bestuur*

  De uitnodiging voor alle ritten worden ook per e-mail verstuurd

Uiteraard zijn introducees ook van harte welkom op de vrije ritten

      De routes zijn beschikbaar voor TomTom en Garmin (GPX)

Agenda MC-Laurentia 2025



  



 



 



5: Peelland Truckrun 14 april 2024 

Door: Lenie 

Een kopje koffie, ontvangst van ons lunchpakketje, aantrekken van de verkeersregelaars hesjes. 
De leden van MC Laurentia (met nog veel andere motorrijders) zijn er na de afgelasting in 2023 
weer klaar voor.                                

                                                                                                 

 

 

 

De briefing werd dit jaar gehouden door Monique Meulendijks, er werden nog enkele tips 
gegeven, daarna nog een kort woord door Bert van Rixtel die samen met Fred Verhees de 
motorrijders op de kruisingen/rotondes “uitzet”, hierna werd verzocht om voor de colonne 
vrachtwagens op te gaan stellen, om, iets na 11.00 uur, na het vertreksein vooruit te rijden en de 
kruispunten/rotondes die aan de route liggen verkeersveilig te maken/houden.  

 

 

 

 

 

 

 

Voor de 33e keer een colonne met dit jaar 160 vrachtwagens met chauffeurs en hun bijrijders, 
mensen met een beperking die door deze tocht wederom een geweldige dag hebben gehad.  

Langs de route was het dit jaar heel erg druk, volop bekijks en werd er onophoudelijk gezwaaid 
en geclaxonneerd. Een belevenis die de deelnemers zich nog lang zullen heugen. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 14 april, een mooie, zonnige dag, heel veel blije gezichten in de vrachtwagencabines, 
daar doe je het voor.  
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7: Motorzegening 2e Paasdag 1 april 2024 

Door: Lenie 

Om half 9 is het bestuur met partners aanwezig, ook Brian, Herman, Pieter, Fred en Bert melden 
zich, de partytent wordt opgezet, de koffiepot pruttelt, het podium opgehaald en in elkaar gezet. 

Rond kwart voor 10 komen de eerste motoren aanrijden, helaas regent het een beetje, het ergste 
hebben we al gehad, maar de koffie is klaar, weersvoorspelling van 12-13 graden, mag iets 
warmer, hopelijk wordt het snel droog. 

 

Paashaas Senna wordt door Willemien geschminkt, en om 
10.00 uur gaat de Dakar auto haar ophalen, 

 

 

 

 

 

Om 11.00 uur vraagt voorzitter Willemien ieders aandacht, 
inmiddels is het Kerkplein en ook het pad langs de kerk 
volgestroomd met motoren, helaas niet zo druk als vorig jaar, 
verschillende bikers hebben ervoor gekozen om de motor 
niet nat te laten worden, na een welkomstwoord geeft zij de 
microfoon aan Diaken Frank van der Geld, in zijn toespraak 
vertelt hij dat in 1895 de eerste motor in Nederland 
geregistreerd werd. 

Verder waarschuwt hij voor de hoge boetes voor de diverse 
verkeersovertredingen en wenst iedere rijder een veilig 
motorseizoen toe.  

 

Ook had de Diaken voor iedereen een Certificaat van 
Zegening meegenomen, jammer dat hij ons volgend jaar 
niet meer kan zegenen en dat dit het laatste jaar is. De 
Dakar auto wordt als eerste gezegend, vervolgens stapt het 
bestuur op de motoren om zich te laten zegenen, waarna 
heel veel anderen volgen, in totaal zijn er 117 motoren 
gezegend. Voor iedere motorrijder(ster) had de Diaken een 
persoonlijk woord. Diverse motorclubs, en motorrijders uit 
de verre omgeving zijn ondanks de wisselvallige 
weersvoorspellingen naar onze motorzegening gekomen. 



Na afloop worden tent en podium opgeruimd door het bestuur en een aantal vrijwilligers, vele 
handen maken licht werk, dan is er een broodje en een kopje soep voor de liefhebber, zodat we 
gevoed aan onze motorrit van 138 km kunnen beginnen. 

 

Dit jaar rijden we via Deurne, de Groote Peel, Ospel, 
Helenaveen richting Horst, waar we na 68 km een 
koffiepauze hebben bij het Boscafé, na een lekker bakkie 
met iets erbij, vlaai of een wafel met aardbeien en 
slagroom, beginnen we aan het tweede deel van de 
route. 
 

Het weer wordt ondertussen steeds beter, een heel voorzichtig zonnetje komt tussen de wolken 
door. We klagen niet. 
 

Langs de Maas richting Blitterswijck, via Maashees, Overloon, Oploo en de Rips rijden we terug 
naar de kerk in Milheeze. 

Wij als bestuur kunnen weer terugkijken op een geslaagde, fantastische dag. 

  



 



  



 



9: Lange rit Vinkeveense Plassen 4 mei 2024 

Door: Lenie 

Op zaterdag 4 mei om 08.00 uur stonden er 8 motoren en 9 
leden klaar voor de lange vrije rit van ongeveer 332 km.  

De temperatuur is 12,5 gr. mag iets warmer, maar de 
vooruitzichten zijn goed, misschien laat in de middag wat 
regen. 

In 1 groep vertrokken we richting Veghel, Den Bosch om daar 
een stuk de A2 te nemen, eerst koffie in Rosmalen, dan door naar Nieuwegein, hier verlaten we 

de snelweg en rijden we binnendoor naar Woerden voor de 2e 
koffiestop.  

Daar staan Lex en Richard (kennissen van Pieter en Herman) al op 
ons te wachten, na 2x de snertrit meegereden te hebben vonden 
ze het leuk om ook deze rit bij hen in de buurt met ons te rijden. 

Langs de Nieuwkoopse 
Plassen, door mooie dorpen 
met bruggetjes, door 
Uithoorn naar Vinkeveen, 
daar even getankt om daarna 
ook onze maag bij de 
Viersprong te vullen met een 
heerlijke lunch, het zonnetje 
komt door, de temperatuur is 
heerlijk op het terras.   

Na de lunch verder langs de Vinkeveense Plassen 
en de Loosdrechtse Plassen richting Driebergen, 
waar we nog een laatste korte pauze inlassen om 
daarna afscheid te nemen van Lex en Richard.  

Wij vertrekken richting Den Bosch, het zonnetje 
verdwijnt en de donkere wolken komen aan de 
horizon, in de buurt van Beesd maar even de 
regenpakken aangetrokken, niets te vroeg, het duurt 
niet lang of de regen valt met bakken uit de hemel. 
 

 

De eerste 270 km droog en mooi weer, dan 40 km stromende regen, 
daarna nog 20 km een beetje regen, uiteindelijk met redelijk droge 
kleding weer thuisgekomen.  
 

Ondanks de nattigheid kunnen we terugkijken op een fantastische dag. 

 



 



 



  



  



 



  



11: Korte rit met BBQ 11 mei 2024 

Door: Lenie 

Op zaterdag 11 mei was het rond 09.30 uur al druk bij 
de molen, de boodschappen werden gebracht door 
Lenie en Frans, Willemien en Adriaan kwamen de 
tafels brengen, de partytent was ook dit jaar niet 
nodig, fantastisch mooi weer. 

Klaarzetten konden we het nog niet, toevallig op deze 
dag ook de Open Molendag 2024, deze duurde tot 
16.00 uur, wij zouden tegen 17.00 uur weer terug zijn. 

Vertrekpunt dit jaar van Kessel, en om 13.00 uur 
stonden er 21 motoren en 24 rijders(sters) klaar voor vertrek. Er werd 
besloten om in 3 groepen te rijden, 1e groep o.l.v. Frans, 2e groep o.l.v. 
Jan Relou, 3e groep o.l.v. Patrick. 

Via de Rips, Handel, Wijbosch, Liempde naar Boskant,  

Waar we bij de Vriendschap stopten voor een heerlijk glaasje fris of 
koffie. Op het terras zaten Charles en Ingrid al te wachten, dus het 
totaal werd 22 motoren en 26 rijders(sters). De groepen 2 en 3 
kwamen binnen 10 minuten aanrijden, sommigen hadden een weg 
zoooo mooi gevonden dat ze die 3x gereden hadden        

Na een gezellig uurtje vertrok groep 1 weer richting 
Milheeze, via Nijnsel, Gerwen, Stiphout, Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk, meerderen dachten bijna bij het 
eindpunt te zijn, nee hoor grapje, eerst nog naar 
Keldonk en Boerdonk, Gemert, de Mortel dan door naar 
de Laurentia Molen. 

We hebben weer genoten van een fantastische route, 
met weggetjes die we nog niet kenden terwijl het 
eigenlijk een thuiswedstrijd was. 

 

Zoals ieder jaar arriveerden bij molen Laurentia maar een paar motoren, de fietsen werden door 
de meesten thuis opgehaald.  
 
Om 18.15 uur opende Willemien de BBQ, er werd volop 
gebakken, gegeten, gedronken en gekletst, gezelligheid 
kent geen tijd, voor we het wisten was het 21.30 uur, tijd 
om op te ruimen en afscheid te nemen. 

We kijken terug op een zeer geslaagde dag. 

 



  



 



  



 



13: Ad van de Burgt rit 20 mei 2024 
Door: Willemien 

Zoals elk jaar op 2e  Pinksterdag wordt er een lange rit door de 
Eifel gereden genoemd naar onze mede-oprichter Ad van de 
Burgt.  

We verzamelden ‘s morgens om 08.00 uur bij v Kessel. 
De opkomst was bijzonder goed, 16 motoren, nog nooit vertoond. 
TOP  
Te groot voor 1 groep, dus die werden opgesplitst in 8 - 8. Ikzelf zat 
in groep 2. 
Deze rit is altijd een rit door de Eifel, totaal ongeveer 425 km. 
 
Maar het zat ons niet zo mee, in Peer was een omleiding en daar ging het mis.  
De omleidingsborden gevolgd tot we weer op dezelfde plek stonden als we waren begonnen, 
dat schiet lekker op. 
 In Maastricht was een markt, daar moesten we weer terug en een andere weg zoeken.  
Met Pinksteren worden activiteiten georganiseerd en wegen afgesloten die niet gemeld worden 
op Google. 

 
En om wat tijd te winnen, pakten we maar even de snelweg tot we 
de route weer konden oppikken.  
Het zat ons die dag niet echt mee, de volgende afsluiting was in 
Heimbach. 
Daar troffen we de andere groep die hadden net gegeten en hadden 
het regenpak al aan. 
Ze stonden klaar om richting 
huiswaarts te gaan. 
Onze groep ging eerst genieten van 
een grote kop erwtensoep zodat we 

er weer tegen konden.  
Wij hadden besloten om de rit weer op te pakken aan de 
andere kant van Heimbach.  
Even omrijden maar dan heb je ook wat, daar was de route erg mooi. Jammer dat ze in die 
omgeving de snelheid zo begrensd hebben tot 50 km. en er wordt ook flink gecontroleerd.  
Dat is dan weer jammer. We stopten nog even bij de grote afgravingen van de bruinkool in 
Garzweiler. 
Daar kwam het zonnetje door en de truien gingen uit en de ijsjes werden genuttigd. 
En de laatste km’s waren in zicht, 

Nou dat was wel een hele zit, totaal 508 km. iets meer dan gepland.  
Oeps 
 
 



De 1e groep had totaal 398 km gereden. Maar we hebben wel genoten en hopen er volgend jaar 
weer bij te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



14: Mega-Manifestatie Milheeze:  
Een Dag vol Sensatie en Spektakel, 2 juni 2024 
Door: Christian 

De Mega-Manifestatie in Milheeze was een dag om niet snel te 
vergeten. 

Midden in alle bedrijvigheid en het bruisende programma was 
ook motorclub MC Laurentia van de partij. En hoe! Stuntman 
Sjaak wist het publiek keer op keer te verbazen met zijn 
spectaculair stunt werk.  

Oorspronkelijk hadden we Alex van de Broek gevraagd, maar 
hij had een goede reden om niet te komen: de Nederlandse 
kampioenschappen trailrijden, die net op die dag waren. 
Gelukkig hadden we met Sjaak een waardige vervanger in huis 
kunnen halen, die zelf ook Nederlands kampioen is geweest. 
En dat bleek, want hij trok met zijn indrukwekkende stunts en 
behendigheid een steeds groter publiek. Vanaf het eerste 
optreden om 10.30 uur, zorgde Sjaak voor sensatie. Tussen de bedrijven door reed hij zelfs met 
zijn motor door de menigte, als een moderne rattenvanger van Hamelen, om bezoekers naar het 
trail terrein van de motorclub te lokken. En dat werkte! Tegen de middag stond het rijen dik 
rondom het parcours, dit met dank aan de firma Adriaans, het parcours was opgebouwd met 
materialen uit de wegenbouw. Hier liet Sjaak zien waarom hij een ware meester in trail rijden is. 

Maar de Mega-Manifestatie bood meer dan alleen motorspektakel. Het dorp presenteerde zich 
in al zijn veelzijdigheid. Op het terrein bij van Kessel waren veel bedrijven, 21 agrariërs en 17 
verenigingen die allen lieten zien wat Milheeze allemaal in huis heeft. Van boer tot bouw, van 
sportverenigingen tot culinaire hoogstandjes, er was voor iedereen wat te beleven.  

Kinderen leefden zich uit 
op de klimwand en de 
kartbaan, probeerden 
een rodeostier te 
bedwingen of 
bestuurden minigravers. 
Ondertussen genoten de 
bezoekers van lokale 
lekkernijen zoals de 
Bommelburger en 
aspergesoep. 

Voor de muzikale noot 
zorgden artiesten en 
bands uit de regio.  
Van dj's als Ruud 
Eikelenboom tot 
zanggroepen als Friends 
With Voices en popkoor 
You Name It.  
Het dorpsgevoel werd zo 
door iedere noot versterkt.  
 
Graag willen wij Sjaak en de firma Adriaans bedanken voor hun geweldige inzet.  



 



 



15: Lange rit naar Rossum 8 juni 2024 

Door: Lenie 

Op zaterdag 8 juni om 08.00 uur verzamelden 9 
motoren en 10 rijd(st)ers zich bij van Kessel. 

Het was nog een beetje fris, maar de zon wilde wel 
doorkomen, we besloten om in 1 groep te rijden, 
anders werden het wel erg kleine groepkes        

 

 

Eerst de vertrouwde weg via Laarbeek, Keldonk, 
over de Zuid-Willemsvaart naar St. 
Michielsgestel, in Vught bij het restaurant met 
die grote vogel een koffie/cappuccino/chocomel 
gedronken, en weer door.  

 

 

 

Vanaf Zuilichem reden we over de dijk langs de Waal, echt 
mooi, tot we in Rossum aankwamen bij de Gouden Molen, 
het zonnetje begon wat warmer te worden en hebben we 
heerlijk buiten onder het afdak een broodje kunnen eten. 

Na een gezellig uurtje vervolgden we onze rit, tot Wamel 
langs de Waal, daarna richting Alphen om verder langs de 
Maas te rijden.  

 

 

Bij Lith pakten we het pontje en staken we deze 
over, Frans had weer mooie kronkelweggetjes 
gevonden, echt genieten. 
In Vinkel nog een laatste frisdrankstop bij het 
Venster, dan door naar huis. 
 

We kunnen terugkijken op een mooie dag, hebben zeker geboft met het weer.  



 16: Witte cirkels op de weg, wat betekenen ze????? 

Door: Bert 

In een tijd waarin 
verkeersveiligheid 
steeds belangrijker 
wordt, zijn er 
voortdurend nieuwe 
methoden om 
ongelukken te 
voorkomen en levens 
te redden. Een recente 
innovatie die opvalt, zijn witte cirkels op het wegdek. Deze simpele markeringen hebben invloed 
op de veiligheid van veel weggebruikers. 
 Het verhaal van de cirkels op de weg begint in Oostenrijk, waar ze sinds 2019 in gebruik zijn. De 
resultaten zijn niets minder dan spectaculair. Volgens de KFV, de Oostenrijkse tegenhanger van 
de Spaanse DGT (verkeersdienst), is op wegen waar deze markeringen zijn aangebracht, het 
aantal ongevallen met motorrijders met maar liefst 80% gedaald. Dit indrukwekkende cijfer 
heeft de aandacht getrokken van verkeersveiligheidsexperts wereldwijd. 
De effectiviteit van de cirkels ligt in 

hun eenvoud. 
Door 
motorrijders aan 
te moedigen 
deze 
markeringen niet 
te raken, worden 
ze subtiel 

gestuurd naar een veiligere rillijn. Dit 
is vooral cruciaal in scherpe bochten naar links, waar motorrijders vaak de neiging hebben om 
de binnenbocht te snijden en daarbij onbedoeld (met het hoofd) over het midden op de 
tegemoetkomende rijstrook terecht kunnen komen. Het succes in Oostenrijk heeft geleid tot 
wereldwijde interesse. Landen als Duitsland, Schotland, Zwitserland, Luxemburg, Spanje, 
Australië en Italië onderzoeken momenteel de mogelijkheid om soortgelijke systemen te 
implementeren. De antislip reflecterende cirkels zijn effectief gebleken in het voorkomen van 
motorrijders die te strak of over de middenlijn rijden.  

Let op!!! Bij nat weer toch erg glad.  

In Spanje worden deze cirkels nog niet gebruikt, maar de DGT onderzoekt de mogelijkheden 
ervan, vooral op bochtige wegen.  
Er is echter iets vergelijkbaars in Spanje in gebruik, namelijk strepen die loodrecht op de 
middenstreep worden aangebracht. Ook deze voorkomen dat een motorrijder te strak of over de 
middenlijn komt.  
Deze strepen worden ook in Luxemburg gebruikt. 



 



  



 
 

 

  



18: Korte rit naar Xanten 23 juni 2024 

Door: Lenie 

Op zondag 23 juni om 09.00 uur verzamelden 14 
motoren en 15 rijd(st)ers zich bij van Kessel. 

Het was al heerlijk weer, lekker   zonnetje, werd 
alleen maar warmer, we startten met 21 gr. en ’s 
middags was het 26,5 gr., een verademing na al die 
regen. 
14 motoren een grote groep, 2 nieuwe leden reden 
mee, welkom Wim en Wil, en ook Johan ons aspirant 
lid was weer van de partij. 

Groep 1 o.l.v. Frans reed iets na 09.00 uur weg, gevolgd door groep 2 o.l.v. Jan Bukkems. 

Na een rondje Milheeze om warm te draaien        reed groep 1 richting de Rips, Gennep, de grens 
over naar Goch, waar we bij de bakker een heerlijk broodje met koffie genuttigd hebben. 

 
Raar, nadat we klaar waren was groep 2 er nog niet, ik belde 
even naar Jan, die waren de bakker hard voorbij gereden, niet 
gezien, maar gingen in Grieth koffiedrinken, afgesproken dat we 
elkaar bij de volgende stop in Grieth zouden treffen.  

De motoren weer gestart en door naar Grieth (bij Kalkar), even 
de benen strekken aan de Rijn, de motoren van groep 2 stonden 
er, maar geen rijders. 

Even gebeld, 
blijkt dat ze 
te vroeg 
waren en dat 

dit restaurant pas om 11.00 uur open zou 
gaan, waren ze 50 mtr. verder gelopen voor 
koffie met iets lekkers erbij. Afgesproken dat 
wij alvast naar ons lunchadres in Xanten 
zouden rijden, gestart en vertrokken, 
uitgebreid gezwaaid toen we langs groep 2 

reden      . 
In Xanten stonden 2 tafels voor ons klaar, 
groep 2 volgde na ongeveer een half uur, een gezellig uurtje volgde, de lunch (meest omelet met 
brood) was heerlijk. 
Via mooie weggetjes weer verder richting Kevelaer, om daarna weer richting Milheeze te rijden. 
De groep van Frans arriveerde daar rond 15.00 uur, een half uur later kwam de groep van Jan 
aanrijden, nog even nakletsen, afscheid genomen en iedereen weer richting huis.  
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde dag met mooi zomer weer. 



  



 



20: Weekend Weinähr 5-6-7 juli 2024 

Door: Lenie 

 

Vrijdag 5 juli vertrokken er 6 groepjes in alle vroegte 
richting Duitsland, onze groep was de grootste met 8 
motoren en 10 (bij)rijd(st)ers.  

Na een kop koffie bij Patrick en Monique vertrokken 
we rond 08.15 uur richting Venray, daar de Autobahn 
gepakt richting Koblenz, na 127 km gereden te 
hebben, de laatste km’s binnendoor, kwamen we bij onze eerste koffiestop in Nörvenich. 

Toen wij op punt van vertrek stonden kwam groepje Jan, Noud 
en Teun aanrijden, nog even kletsen, ook groep Martien, Jan, 
Willemien, Frans, Theo en Tilly arriveerden voor een lekker 
bakske. 

Door naar Adenau, lunch bij Bistro de Cockpit, de 
Curryworst, Schnitzel e.d. gingen er vlot in, ook de 
eerdergenoemde 2 groepen arriveerden hier, wel heel 
gezellig. 

Af en toe een spettertje, maar nat zijn we niet geworden, nog een ijsje in Mendig en door naar 
hotel Treis in Weinähr.  

 

 

 

 

 

 

Een mooie rit, fijn gereden, nu een drankje, een douche en daarna een gezellige avond, 
beginnende met een schnitzel en pommes.  

 



Een avondwandeling na het eten hoort er natuurlijk ook bij. 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag rond 08.00 uur was iedereen weer present voor  

een uitgebreid ontbijt, de meesten reden de door Frans 
gemaakte route (of een gedeelte ervan), 1 groep (de jonge 

honden       ) vinden deze te kort en rijden een eigen route van 
ongeveer 400 km. Zij hadden de pech dat ze iets te laat terug 
waren en als enige groep een korte plensbui over zich heen 
hadden gekregen.  

 

 

Maar ook weer volop genoten, koffie in Bacharach, tijdens de 
koffie/lunch stops ook weer de andere groepjes gezien.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Na het avondeten werden de oranje shirts, 
hoedjes, mutsjes en overige attributen tevoorschijn 
gehaald, om 21.00 uur begon de EK wedstrijd 
Nederland-Turkije, na spannende momenten met 
0-1 achterstand werd het na de rust 1-1 en daarna 
2-1, wat een feestje waard was, tot 02.00 uur 
klonken de toeters en werd er luid gezongen.  

 

 

Maar ’s avonds het menneke dan ook ’s ochtends het menneke, om 07.45 uur waren de meesten 
weer aanwezig bij het ontbijt,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond half 9 vertrokken wij als eerste groep richting Nederland, mooie bochtjes binnendoor, nog 
even genieten, koffie bij Ob dr Brück en 
naderhand lunch in Belgie bij PEAK in 
Sourbrodt, nog steeds mooie weggetjes tot de 
Plank, daar kiezen we verder voor de snelste 
route richting Maastricht, om vervolgens het 
laatste stuk via de A2 richting Nederweert te 
rijden.  

 

Nog een laatste stop bij die vogel in Urmond, 
daar nemen we afscheid van onze gezellige 



groep, we rijden nog een stuk samen, maar onderweg wordt er regelmatig gezwaaid naar een 
afdraaiende motor. 

Het was een supermooi weekend, Frans en ik hebben genoten, heerlijke bochten, gezellige 
mensen, fantastisch weer, en een gastvrij hotel. 

  



 



22: Weekend Blokhut Durbuy 24-25 augustus 2024 

Door: Lenie 
Zaterdag 24 augustus vertrokken we rond 08:15 uur  *1 had er zich verslapen       * met 7 
motoren en 8 gezellige mensen richting Durbuy. 

Nog een beetje fris, maar dat zou later zeker beter worden. 

Binnendoor via Meijel, Roermond richting Urmond, waar we 
weer bij dat restaurant met die vogel een koffiestop hadden 
gepland, heerlijk buiten gezeten en ff bijgekletst.  

Vervolgens door 
Valkenburg gereden, altijd 
mooi, dan naar Slenaken, 

om bij de Bokkerijder op de Vaalserberg te lunchen. 
Inmiddels is het toch behoorlijk warm geworden en besluiten 
we om onder de overkapping te gaan zitten.  

Het eten was heerlijk, de sfeer supergezellig, toen we bij de 
motoren terugkwamen had Jan helaas een lekke achterband, 
helemaal plat. Een groot nietje/kromme spijker werd 
eruit gehaald, en het gat gemaakt, helaas geen lucht in 
te krijgen, langs het gerepareerde gat zat nog een gat, 
ook deze gemaakt, opgepompt, maar er ontsnapte 
nog steeds lucht.  

Ja hoor, alle goede maar ook alle minder goede dingen 
in 3en, het derde gat ook gedicht, en gelukkig de band 
bleef hard. 

De handige handjes maken de lekke bandjes                

Starten en richting België, hele mooie weggetjes, echt genieten, na 208 km een frisdrankstop bij 
Taverne A’Lutze in Bütgenbach, het was inmiddels behoorlijk warm en werden er door 
sommigen ook wat kledingstukken uitgetrokken, ook  voeringen uit de motorjassen gehaald, heb 
je bij 30 gr. niet meer nodig. 

De laatste stop bij de watervallen van 
Coo, door naar Trois Pont,  

 

 

 

 
nog even goedkope benzine getankt, nu 
is het nog 45 km tot Camping De La 
Vallee.  



Door het oponthoud met de kapotte band waren we pas na 18.00 
uur op de camping, snel de spullen in de blokhutten, luchtige 
kleding aan en royaal met Deo gespoten, leken we allemaal weer 
fris en fruitig, en konden we ons bij het restaurant melden.  

Het eten was erg lekker, we 
moesten alleen een keer 
verkassen want er werd regen verwacht, niet erg, koelt het 
wat af, ook de blokhutten 
waren net sauna’s. Na het 
toetje wat we onder de 
overkapping nuttigden zijn 
we tussen de buien door 

naar de blokhutten gelopen, 
waar in de laatste blokhut 
iedereen was uitgenodigd voor 
koffie/thee, een gezellig uurtje volgde. 

’s Morgens kwam bijna iedereen        weer uitgerust en fris aan 
het ontbijt, deze keer waren Frans en Herman de koks, alle 
spullen zelf meegenomen, zo’n 

vrachtwagen(motor) heeft zeker 
voordelen, ging perfect. Lekker 
ontbijtje. Een Belgische buurman kwam 
ook al met een bordje uit de tent, hem 
hebben we de eitjes die over waren 
gegeven, wel zelf bakken. 

Volgens de planning was het vertrek 09.00 uur, iedereen stond klaar, wat een timing. 

De eerste stop na 34 km mooie slingerweggetjes in het plaatsje Durbuy, Frans en Christian 
bleven bij de rots op een bankje in het zonnetje zitten, de anderen 
liepen een rondje door het mooie Durbuy,  

 
 

  

 

 



Vervolgens de route vervolgd, veel bochtjes, heuveltjes, 
mooie dorpjes, mooie 
vergezichten, na 70 
km kwamen we bij de 
Blegny Mine, hier was 
ons lunchadres.  

 

 

Onder Maastricht een kleine omleiding, maar net voor de brug over het Albert Kanaal kwamen 
we weer op route, zodat we toch via DE haarspeldbocht de St. Pietersberg op konden rijden. 

Erg mooi, hierna besloten we om verder via de A2 richting Nederweert te rijden, het was mooi 
geweest.  

Nog een ijsjes pauze en alvast afscheid genomen van elkaar, 
kort bij Helmond een zwaaimoment naar Herman, Jan, Joop en 
Christian.  

In Helmond zelf reden ook Pieter en Gisele richting Stiphout, en 
toen waren we nog samen over. 

Was weer een geslaagd, heel gezellig weekend, dank jullie wel 
allemaal. 

 



 



24: Lange Vrije rit Limburg 7 september 2024 

Door: Lenie 

Zaterdag 7 september vertrok groep 1 
o.l.v. Frans rond 08.10 uur met 7 motoren 
en 9 gezellige mensen richting het Zuiden, 
groep 2 o.l.v. Jan Bukkems vertrok 10 
minuten later, zij hadden ook 7 motoren 

en 9 gezellige mensen      , onderweg zou 
Henk nog aansluiten, hij was thuis zijn 

telefoon halen.  

Nog een beetje fris, maar dat zou later zeker beter worden. 

 
Via Helmond langs de Zuid-Willemsvaart naar Nederweert, om 
daar een stuk snelweg te pakken tot Urmond om daar bij het 
restaurant met die vogel een kop koffie te drinken, onze stoelen 
waren nog warm van vorig weekend       .  

 

Tot onze verrassing stond daar Fred te wachten en sloot hij aan 
bij groep 1. Totaal nu 16 motoren en rijd(st)ers en 4 
duopassagieres.  
Groep 2 arriveert als de eerste groep de koffie geserveerd krijgt, 
een gezellig half uurtje volgt. 

 

Volgende stop is  de 
Volmolen in Epen. Met 7 
personen lopen we 5 
minuten van de 
parkeerplaats naar de 
molen, toevallig open dag 
en vrijwilligers 
die ons heel veel te vertellen hadden, echt leerzaam.     
 
Bij terugkomst bij de motoren wisten de 3 wachtende 
heren te vertellen dat de 2e groep snel langs was 
gereden, eentje van hen was nog gestopt, maar weer 
achter de groep aangegaan, jammer dat jullie dit gemist 
hebben. 
  

Na heel veel kleine supermooie weggetjes rijden we richting Drielandenpunt. 



Bij de Bokkerijder in Vaals is het tijd voor de lunch, wij 
hadden daar groep 2 
verwacht, maar alleen 
Peter was er, hij was de 
groep kwijtgeraakt, nou 
ja, dan adopteren wij jou 
wel. Eten en drinken 
werd besteld, terwijl wij 
hierop zitten te wachten 

komt plots groep 2 aanrijden, gezellig. 

 

Terug richting Vaals, dan naar Eys, waar we bij de 
spoorwegovergang van het Miljoenenlijntje even een korte 
fotostop 
inlassen,  
en weer door 
naar de 
laatste 
frisdrank/ijs 

stop in Echt, inmiddels is het 30 graden pfffff.                     

 

Hier zien we groep 2 snel langsrijden, ze weten niet 

wat ze missen        

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Er wordt besloten om naar de A2 te rijden voor de snelle weg naar huis, toch nog een uur in de 
warmte. 

Maar een hele mooie gezellige dag, wij hebben genoten, we hopen jullie ook.  



 



  



26: Het Zwarte Woud 12 t/m 16 september 2024 

Door: Monique 

We waren nog nooit in het Zwarte Woud geweest en we hadden ook nog nooit zo ver op 1 dag 
gereden met de motor, dus dat leek ons wel een goed idee. 
Op donderdagochtend zaten we al om 7:30 op de weg, om eerst een stuk van ongeveer 400 
kilometer over de snelweg te gaan en de rest van de reis binnendoor af te leggen. 
Het idee was om zelfstandig erheen te rijden, maar bij Luik deden we Herman en Pieter voorbij 
en die haakten aan. Hun TomTom wilde iets anders als wat de mannen wilden, namelijk door de 

tunnel en dat lag bij hen niet in de planning.  
Zo kwamen we 
om een uur of 5 
aan op plaats van 
bestemming, 
gasthof Linde. De 
anderen rijden in    
kleine groepjes, 
soms zie je elkaar, soms ook niet. 

 

 

 

 

 
Na een goed diner en een paar potten bier lagen we uitgeput 
op tijd te bed. 

 

 

 

 

 Om de volgende dag alweer op  
 tijd  aan ’t uitgebreide ontbijt te   
zitten.  

 

  
 
En om, heel toepasselijk, route 1 te gaan rijden, deze liep door het 
Zwarte Woud zelf, een hele mooie omgeving met gave bochten. 
Alleen de weergoden werkten niet mee, het was koud, echt koud, 
het bleef ook niet helemaal droog.  



Eerste koffiestop bij Bakkerij Loft, waar ook de groep van 
Willemien al stond, gezellig. 

 

 

Ook de groep van Christian stond bij de bakker, maar die vonden 
het nog te vroeg voor koffie. 

Na de koffie verder gereden, supermooie wegen, volgende stop is 
in Calw, mooie vakwerkhuizen, waar we 

bij de 
lokale 

bakker lekker hebben zitten 
opwarmen.  

 

 

 

Daarna een klein stukje verder gereden, maar hebben we al snel de 
regenpakken aangetrokken, maar het was alweer droog, 
viel achteraf mee met de nattigheid. Dat mocht de pret niet 
drukken. 

 

 Bij de Brandenkopf maar weer uitgedaan, nog ff een bakske koffie, ik een pilske        

 

 

 

 

 

 

Terug in ons gasthof, na een heerlijke hete douche waren weer zo ver ontdooid dat we aan ’t 
diner konden gaan zitten, heel toepasselijk kregen we schnitzel met friet, altijd lekker.  



En eenieder die  ooit mee op motorweekend is geweest weet dat het die avond nog lang gezellig 
was. 

De volgende dag na ’t ontbijt en zingen voor de jarige voorzitster, reden we, juist ja, route 2... 
maar nu gingen we helemaal naar Zwitserland. Wederom was het echt 
niet warm, het zou ‘s middags maar zo’n 10 graden worden. We reden 
eerst naar een klein treinmuseum, Museums Bahn Wutachtal  in 

Blumberg. Klein maar leuk om gezien te 
hebben, binnen 
hadden ze  naast 
een nagebouwde 
coupe ook uniformen en een oude motor  
staan, buiten stond ook nog een oude 

locomotief. 

 Eerst een bakkie koffie en warm worden.   

 

De reis ging verder naar de Rheinfall, de 
waterval van de Rijn in Schaffhausen, we 

konden helemaal naar 

beneden met trappen en 
er heel dichtbij komen. 
Ook groep van Willemien 
troffen we daar, of we het 
afgesproken hadden        

Daarna alle trappen weer omhoog terug richting 
motoren om dan naar de  
andere kant te rijden om 
daar op de waterval te 

kijken, dan zie je pas 
echt goed hoe groot 
hij is. 

Hier troffen we ook 
het groepje van Christian, gezellig. 
 

We hadden ’s avonds een echte Schwarzwald Jägers Tisch, meende ik dat ze 
het zo noemden, vlees en kaas kwamen van lokale boeren. Alles was er, 
bloedworst, balkenbrij, ham verschillende soorten worst en warme ham 
……..en nog veel veeeeeel meer, heerlijk  

Als toetje was er een borrel, die door de eigenaar 
zelf gestookt was. 
 

Willemien was die dag jarig en wie jarig is krijgt een 
cadeautje. Dat was wel een beetje lullig cadeau, 
maar we hebben er ontzettend mee en om 



gelachen, en ook de bus Oostenrijkse toeristen lagen in een deuk.  
 

De derde dag daar reden we, inderdaad, route 3, nu naar Frankrijk, de weer 
goden waren ons eindelijk een beetje goed gezind, het was niet warm maar 
de zon scheen in ieder geval. Ook had Willemien een “zwartrijder” op haar 

motor, moet niet gekker worden,  

Koffie in Barr, waar we de andere groepen ook zagen. 
 

 

Er werd geluncht in een pizzatent, daar kregen we een pizza waar Chico nog wat van kan leren, 
zo groot en zo vol 
belegd. 

     

tegenkwamen……. invasie van MC Laurentia        Wie we daar ook 

                                                 

We zetten koers naar Riquewihr, dat plaatsje staat bekend om de 
ooievaars, maar die waren net weg, om te gaan 
overwinteren in Afrika. Dus we moesten het met de 
souvenirtjes doen. Het is een heel mooi stadje met 
heel aparte architectuur.  
Met Lenie en Frans kom je nog eens ergens. 

 

 

Groep van Willemien is nog gestopt bij de sluis in de Rijn. 

 

 

Groepje van Christian had een iets andere route met meer km’s 

 

 

 



Toen weer terug naar onze gasthof, en dan besef je 
ineens, nou gaan we morgen alweer naar huis. Maar 
voordat het zo ver was wilde Tilly toch nog heel 
graag 1 keer op een echte Harley zitten, dat mag 
natuurlijk.  

 
 

 

 

Na een laatste gezellige avond lag de hele bups al vroeg te bed 
om de  terugreis te beginnen in wederom koud en nat weer. 

 

 

 

                                                                Volgend jaar zijn we er weer bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



27: Frank en Marleen in Amerika 

Door: Frank en Marleen 

Na lang wachten kon de motorvakantie naar de USA 
beginnen op 9-5-2024 

Dag 1: Na ongeveer 11:00 uur vliegen naar Los Angeles 
komen we rond 23:00 uur plaatselijke tijd  aan in ons 1e 
hotel. (je kijkt je ogen uit) 

Dag 2: Al vroeg op 6:30 uur voor ontbijt daarna de motoren 
opgehaald bij de verhuurder. 
We vertrokken richting Sante Maria na een geweldige rit via 
de Highway 7 het binnenland in. 
Het was net of we een Amerikaanse film inreden. 

Dag 3: Van Santa Maria naar Santa Cruz een groot deel over de Highway 1 langs de kust, zo mooi. 
De Highway 1 loopt van de Canadese grens helemaal tot aan het zuidelijkste punt in Mexico een 
route van ruim 1000 km. 

Dag 4: van Santa Cruz naar San Francisco, 
in San Francisco de beroemde Golden Gate 
Bridge heen en weer gereden en gestopt bij 
een zeer mooi uitzichtpunt. Na een lange 
dag langs heel veel moois ook nog bij het 
beroemde treintje in de stad heerlijk 
gegeten met zijn allen en zo 
kwam er aan deze mooie dag ook weer een 
einde. 

 

 
 
 

Dag 5: Van San Francisco naar 
Merced, we reden om 8:00 uur de 
stad uit en daarna door een 
bergachtig gebied naar de hoogste 
berg van deze streek de Mount 
Hamilton met uitzicht op Silicon 
Valley, weer een super dag. 

 

 



Dag 6: Van Merced naar Bishop, omdat het natuurpark Yosemite gesloten was (natuur schade) 
moesten we die dag ongeveer 600 mijl om rijden, om de berg heen, wel veel snelweg maar wat 
een supermooi landschap ook weer een super dag gehad. 

Dag 7: Van Bishop naar Las Vegas, via een prachtige kronkelweg eerst de 198 en daarna de 266 
er was bijna geen verkeer te bekennen, maar wel heel veel mooie natuur en na ruim 270 mijl 
aangekomen in het prachtige Las Vegas. 

 

Dag 8: Las Vegas rustdag, nou ja rust dag we hebben er 
weer heel veel gekke en mooie dingen 
gezien en veel indrukken opgedaan. We hadden een 
mooi hotel The Mirage midden op de 
Las Vegas Strip. 

 

Dag 9: van Las Vegas naar Saint George, we vertrokken 
rond 8:00 uur de drukke stad uit naar onze nieuwe 
bestemming, wederom zeer veel mooie natuur en weinig 
verkeer maar wel weer 
super genieten niet normaal zo mooi als het er is. 

 

 
Dag 10: van Saint George naar Flagstaff, een 
supermooie rit door het nieuwe natuurpark 
Zion 
indrukwekkend mooi, Via de Navajo Bridge 
staken we de Colorado River over. 

 

 
 
 
 
Dag 11: Flagstaff-Flagstaff, een redelijk korte rit naar de 
Grand Canyon, daar aangekomen 
even de motor ingeruild voor een helikopter, en daarmee 
over de Grand Canyon gevlogen wat was dit ontzettend 
gaaf om te doen een ervaring om nooit te vergeten. 
Supermooi deze dag. 

 
 
 
 



Dag 12: van Flagstaff naar Kingman, deze dag reden we 
door een indianen gebied en ja hoor weer heel veel 
mooie natuur. Via de Red Rocks naar het stadje Sedona 
en dan door naar Selligman het bekendste stadje aan de 
Route 66. 

 

Dag 13: Kingman – Palm Springs, over veel smalle weggetjes rijden we verder op de 66 en steken 
we de Colorado rivier over, hier rijden we Arizona uit en Californië in. Hier doorkruisen we een 
gebied met veel windturbines waarna we in Palm Springs aankomen. Een mooie stad met veel 
bloemen en palmbomen, super dag. 

 

 

 

 

Dag 14: Jammer onze laatste dag van Palm 
Springs naar Los Angeles, een dag met veel 
bochten, bergpassen en natuur, alle 
ingrediënten voor een supermooie motorrit, 
via Lake Elsinore met een mooi uitzicht op 
het meer met op de achtergrond de bergen, 
En weer door naar het motor inleverpunt in 
Los Angeles. 

 

 

 

 

Dag 15: Los Angeles naar Nederland, na een goede nachtrust in het laatste hotel met het 
vliegtuig weer terug naar huis. 

Een vakantie, met veel indrukken, veel gereden mijlen en een fijn reisgezelschap. 
Kortom een geweldige reis om nooit meer te vergeten. 

 

  



 



  



29: Korte  rit Rondje Brabant 29 september 2024 

Door: Lenie 

Zondag 29 september stonden er om 09.00 uur 11 
motoren en 12 rijd(st)ers klaar bij van Kessel, er 
werd besloten om in 2 groepen te rijden, groep 1 
o.l.v. Frans vertrok rond 09.05 uur met 6 motoren 
en 7 gezellige mensen richting Bakel, groep 2 o.l.v. 
Jan Relou vertrok 5-10 minuten later, zij hadden 5 
motoren en 5 gezellige mensen       

Nog een beetje fris, 5,5 gr.  maar dat zou hopelijk 
later iets beter worden. 

Via Helmond, Stiphout, Gerwen richting Son en 
Breugel, richting Oirschot waar we bij de Vrolijke 
Jager onze eerste koffiestop hadden gepland, 
terwijl groep 1 de motoren parkeert, komt groep 2 
aanrijden, een gezellig half uurtje volgt.  

Na een wisseling in de groep vertrekt groep 1 
vervolgens richting de Kempen, in Oirschot een 
onverwachte afsluiting door de kermis, maar we 

konden er “gewoon” door. Via Oostelbeers, 
Vessem, Knegsel rijden we richting ons 
lunchadres  De Negende Zaeligheyt in 
Weebosch/Bergeijk, we zijn wederom net 
geparkeerd, komt groep 2 aanrijden, wij 
zwaaien, maar nee hoor niet gezien en rijden 
helaas door. Later ontvingen wij bericht dat ze 
in Borkel aan de boterhammen zaten. De 
temperatuur is inmiddels 14,5 gr. geworden, maar gelukkig droog en een zonnetje maakt het 
toch aangenaam Na een heerlijke en ook gezellige lunch vertrekken we na een uurtje richting 
Luyksgestel, Borkel en Schaft, we kijken nog of we groep 2 misschien 
zien, maar nee, volgende dorp is Hamont-Achel, de grens weer over 
naar Soerendonk, in Maarheeze bij Café de Ark drinken we nog een 
lekker kopje koffie, compleet met borrel, diverse koekjes en chocola 
voor maar € 2,50 hoe bestaat het. 

Via Leende, Heeze, Geldrop, Brandevoort rijden we terug naar 
Milheeze waar we om 16.15 uur aankwamen. 
  
Een hele mooie route, wat is ons Brabant toch mooi, een gezellige 
dag, helaas groep 2 niet meer gezien, maar wij hebben genoten.  



 



  



 



  



31: Snertrit  27 oktober 2024 

Door: Lenie 

Om 09.00 uur stonden er 20 motoren en 24 
(bij)rijders(sters) klaar bij van Kessel, 12 gr. heerlijk 
snertweer dus.  

Er werd besloten om in 3 groepen te rijden, Frans 
vertrok als eerste met 7 
motoren, daarna de groep van Christian ook met 7, en daarna de 
groep van Jan Relou met 6 motoren.  

Deze  keer richting de Rips, binnendoor naar  Groeningen, Afferden, 

Siebengewald, Kevelaer, waar 
we bij de Schafstall hadden 
gereserveerd voor Kaffee mit 
Kuchen, en die waren me toch 
lekker. 

Na een uurtje vertrok 
groep 1 weer, de zon 
was gaan schijnen, 
inmiddels 15 gr., via 
Wellerlooi, Wanssum,  

 
Helenaveen, Griendtsveen door onze 

mooie Peel, om langs de Bikkels richting Het Boerenhuis te rijden, waar de overheerlijke goed 
gevulde erwtensoep met roggebrood en katenspek, op verzoek ook tomatensoep, klaar stond. 
We weten uit ervaring dat deze ook superlekker is. 
Een hele mooie route, prachtige herfstkleuren, een dag met een gouden randje.                    

Een mooie laatste officiële rit van dit seizoen.  

 

 

 

 

 



  



 



33: Feestavond  2 november 2024 

Door: Lenie 

Tussen 19.00 en 19.30 uur werd het 
steeds drukker bij Jeu de Boulesclub Du-
Tjut in Bakel, totaal 27 leden en enkele partners verzamelden zich, 
onder het genot van een kop koffie/thee voor de feestavond.  

 

 

Ook de friet-snackwagen van Delikaat 
arriveert en zorgt ervoor dat rond 
19.30 uur het vet warm genoeg is. 

 

 
Het eten was heerlijk, keus genoeg en de lege magen redelijk snel  

gevuld       

In de 
tussentijd 

hebben vrijwilligers van 
Du-Tjut de banen 
geharkt en de 
wedstrijdbriefjes geprint, 
onder het genot van het 
eerste biertje, wijntje, 
frisje worden de 
spelregels uitgelegd, we 

spelen op 6 banen een triplet of doublet en 
krijgen per baan een vrijwilliger van de club toebedeeld om de metingen te verrichten waar nodig 
en die de punten toekent. 

De bedoeling is dat we 3 ronden spelen met verschillende willekeurige partners, na die 3 ronden 
wordt er door de computer per persoon de score uitgerekend en genoteerd, waarna de 
prijsuitreiking volgt door Du-Tjut.  

Veel hilariteit op de banen, enkele natuurtalenten gespot,  



of hebben die extra getraind de 
laatste weken???? In elk geval 
veel gezelligheid en dat is het 
belangrijkste.  

 
 

Na 2 ronden een korte pauze om op adem te komen, met een nootje en een drankje, daarna 
ronde 3.  

Na de derde ronde tijd om te borrelen, de jury laat de computer uitrekenen 
wie er gewonnen heeft. 

Luuk en Hanneke hadden als verrassing voor iedereen een leuke 
sleutelhanger met een motor, dank jullie wel.  

Na afloop worden er een 1e prijs en 2 poedelprijzen 
uitgereikt, het gaat vooral om de lol.  

De poedelprijzen zijn voor Marleen, die erg blij is 
met haar prijs, op de voet gevolgd door Helmie, tja 
en dan diegene die sinds een paar dagen officieel lid 

is van Du-Tjut en natuurlijk geoefend heeft              1e 
prijs voor Henry, van harte gefeliciteerd allemaal. 
 
 

 

Er volgenden nog enkele supergezellige uurtjes, tot 
iemand opmerkte dat het al 00.30 uur geweest was, dus 
eigenlijk te laat voor “het laatste rondje”, maar de 
bediening was niet flauw en de laatste drankjes konden 
nog geschonken worden.  

 

 

 

Een hele mooie gezellige avond als afsluiting van motorseizoen 2024, op  naar 2025.  
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