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1: Voorwoord Adriaan 

 

Beste motorvrienden en vriendinnen, 

Nu we nog midden in coronatijd leven valt er weinig te zeggen over wat de tijd ons zal brengen. Juist 

die onzekerheid vraag veel van ons allemaal. We worden nog altijd beperkt in ons leven en dat valt 

niet altijd mee. Toch moeten we er het beste van zien te maken en te genieten van de kleine dingen.  

Met het nog altijd hoge aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen kunnen we maar mondjes maat 

in groepsverband met de motor op stap. We dienen hiertoe de voorgeschreven regels op te volgen. 

 

Afgelopen jaar hebben we ook maar een beperkt aantal activiteiten kunnen houden. Helaas kon 

bijvoorbeeld de jaarvergadering niet doorgaan. Hierdoor hebben we de nieuwe voorzitter nog niet 

kunnen benoemen en heb ik de voorzittershamer nog iets langer gehanteerd.  

En wat zonde dat we onze stalen rossen niet hebben kunnen laten zegenen op tweede Paasdag. 

Hopelijk kan het dit jaar wel doorgaan en mogen we dan ook genieten van heel wat veilige 

kilometers. 

 

Gelukkig kon het weekend naar Duitsland wel doorgaan en hebben we ons 25-jarig jubileum, zij het 

in een iet wat afgeslankte vorm, toch nog samen kunnen vieren. We hebben er samen een mooi en 

gezellig fuifje van gemaakt. En wat deed het aan het eind van het seizoen goed om te zien dat jullie in 

grote getalen deelnamen aan de snertrit! Maar de afsluitende feestavond hebben we helaas aan ons 

voorbij moeten laten gaan. 

 

Ik hoop van harte dat dit jaar wat normaler zal verlopen en we de draad weer wat kunnen oppakken. 

Zowel privé als met de club. Zo ook met de activiteiten die dit jaar weer op de planning staan. Deze 

zijn uiteraard weer terug te vinden in de agenda van het jaarboek dat Frans weer zorgvuldig en 

bekwaam in elkaar heeft gezet. 

 

Een speciaal woord van dank wil ik nog graag uitspreken aan alle adverteerders en begunstigers voor 

hun bijdrage aan de motorclub. Vele van hen al vanaf de oprichting van de club. En uiteraard een 

dikke pluim voor mijn medebestuursleden Lenie, Willemien, Loes, Christian voor hun tomeloze inzet 

voor de club. Dank jullie wel! 

 

Ik wens jullie allemaal een gezellig, gezond en veilig motorjaar toe voor 2022. 

 

 

Adriaan: 

 

  



Van Kessel:



Van Kessel: 

 

Bij deze willen wij Joan van Kessel  

bedanken voor de sponsoring 

van onze nieuwe polo shirts 

met het jubileum logo. 

 

Tijdens ons vertrek van de snertrit 2021 blokkeerden wij met zijn allen de doorgang van het 

tankstation, wat uiteraard niet de bedoeling is, het lijkt ons dan ook verstandiger om ons in 

het vervolg op te stellen op het gele gebied, zie foto, dan heeft niemand last van ons. 

 

 

 

  



  



 



 

6: Paasrit 05-04-2021 

Door: Lenie 

Door de maatregelen m.b.t.  Covid-19  kon de motorzegening helaas niet doorgaan, wel was het 

toegestaan om met kleine groepjes motor te rijden, afstand van 1,5 mtr. bij het koffiepunt.  

Frans had wederom een mooie route uitgestippeld, vertrek om 10.00 uur bij 

van Kessel. Helaas waren de weersvoorspellingen niet gunstig, diverse 

afmeldingen kwamen binnen en uiteindelijk was het groepje erg klein, 4 leden 

waagden zich gehuld in regenkleding, motorpakken en daaronder warme 

truien aan de start om 10.00 uur. 

Jan Maas kwam ons gezellig uitzwaaien. 

Binnendoor via de Bikkels, Heibloem, Neer, Kessel, langs de Maas over mooie kleine weggetjes, na 

een weiland vol zwanen komen we in de buurt van Baarlo, langs het kasteel en de watermolen naar  

 

 

 

Restaurant Centraal voor de 

take-away koffie en een                     

broodje gezond.  

 

Tot Baarlo waren de temperaturen 

3,5 – 5 gr., bij vertrek in Baarlo 

startte de motor van Lenie niet, 

batterij van de sleutel bijna leeg, 

opgewarmd door Frans, en jawel we 

konden vertrekken, de zon scheen 

en werd het zowaar 5 gr., dit duurde 

niet lang, donkere wolken, sneeuw, 

hagel en 1,5 gr.  

Brrrrrr nog 40 km tot Milheeze. 

Schitterende route, met mooie 

witte en roze bloesem aan bomen 

en struiken, mooie omgeving, 

echt genieten ondanks de kou, 

inmiddels was het weer droog en 

de temperatuur steeg naar 4 gr. 

Via Helenaveen, Griendtsveen 

richting Milheeze, het was wel 

koud, maar we zijn toch blij dat 

we de rit gereden hebben.   



 



7: Koninklijke Onderscheiding Adriaan 26-04-2021 

Door: Lenie 

Mei 2020 hadden wij als bestuur het idee om een “lintje” aan te vragen voor 

Adriaan, de reden hiervoor was o.a. dat Adriaan in februari 1996 Motor Club 

Laurentia heeft opgericht, dit is in 2021     25 jaar geleden, en vanaf het eerste 

uur tot op heden voorzitter is van deze Motor Club. 

Daarbij heeft hij nog diverse vrijwillige activiteiten bij andere verenigingen in 

Milheeze en Bakel verricht in deze periode, o.a. Voetbalvereniging Milheezer 

Boys, Go to Africa, Avond Wieler Vierdaagse, tevens wordt hij regelmatig 

gevraagd om als verkeersregelaar met de motor een activiteit te begeleiden, 

vorig jaar o.a. een week lang bij Market Garden. 

Bovenal is hij sociaal en maatschappelijk betrokken bij alle leden en hun 

gezinnen, maar zeker ook bij de dorpsgenoten, hij kent iedereen  en iedereen 

kent hem. 

Alvorens het “lintje” wordt toegekend gaat er een heel traject aan vooraf, zo hebben wij een avond 

met Tiny en de dochters om de tafel gezeten, de andere verenigingen benaderd met de vraag of zij 

een “aanbevelingsbrief” wilden schrijven, wat zijn werkgever en wijzelf overigens  ook moesten 

doen. 

Ondertussen hebben we contact gezocht met de Gemeente Gemert, alle formulieren ingevuld, de 

aanbevelingsbrieven ingestuurd, en…….dan maar afwachten. 

Inlevering van formulieren en brieven bij Gemeente Gemert op 3 juni 2020, zij controleren en 
boordelen de aanvraag 
•De commissaris van de Koning (CdK) brengt een oordeel uit over de aanvraag en stuurt de aanvraag 
weer door. 
•Het advies van de gemeente en de CdK en het dossier worden vervolgens in behandeling genomen 
door het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit orgaan adviseert de regering over iedere aanvraag voor 
een Koninklijke onderscheiding. 
•Dit zwaarwegend advies gaat naar de ‘minister die het aangaat’. De minister neemt de adviezen van 
het Kapittel vrijwel altijd over.  
Indien men akkoord is met het toekennen van een 
Koninklijke onderscheiding, stelt de minister het Koninklijk 
Besluit op. Op basis van dit besluit wordt een oorkonde 
gemaakt. 
•De gemeente ontvangt vervolgens de oorkonde en het 
lintje. Dit proces neemt een aantal maanden in beslag, 25 
maart 2021 hebben wij te horen gekregen dat de Koninklijke 
Onderscheiding toegekend was. 
 
 
Door de op dat moment geldende maatregelen omtrent 
Corona werd de onderscheiding buiten aan de voordeur 
uitgereikt, zonder publiek, de kinderen en kleinkinderen op 
afstand. Dit alles voor 09.00 uur ’s morgens op 26 april 2021.  
 
 



Namens het bestuur zijn Willemien en ondergetekende om 09.00 uur toch even op de koffie gegaan, 
om Adriaan te feliciteren en zijn blije gezicht te zien, een bloemetje voor Tiny was ook wel op zijn 
plaats, door haar support thuis was dit vrijwilligers werk niet mogelijk geweest, bovendien al die 
maanden niets zeggen, en smoesjes 
verzinnen zodat hij er ”netjes op 
stond” waren zeker wel een 
bloemetje waard. 
Een gezellig uurtje, waarna ook voor 
ons de dag zonnig verderging, zijn 
niet gewend champagne te drinken 

voor 11.00 uur 😊 
 
 
Tiny en de kinderen hadden buiten 
koffie, thee, frisdrank en gebak 
klaargezet, een paar gezellige uurtjes 
volgden.  
 

 
 
 
Ondertussen waren alle leden op de 
hoogte gesteld via email en whatsapp, 
als bestuur wilden we deze dag niet 
ongemerkt voorbij laten gaan, en 
hebben we ons om 19.00 uur op het 
kerkplein  verzameld met onze 
motoren, waarna we al claxonnerend 
naar Akkerweg 3 zijn gereden. 
 

 

Afgelopen maandag werd ik vroeg in de 
ochtend enorm verrast doordat ik van 
burgemeester Van Veen een lintje in 
ontvangst mocht nemen. 

Via deze weg wil ik iedereen van harte 
bedanken voor alle berichtjes, telefoontjes, 
kaartjes, bloemen, cadeaus en noem maar 
op. En wat geweldig dat de motorclub 's-
avonds een eerbetoon kwam geven. 

Verder ben ik iedereen die het mede 
mogelijk gemaakt heeft dat ik deze 
onderscheiding mocht ontvangen ontzettend 
dankbaar. Groet Adriaan 
 
  



  



  



  



  



 



  



9: Mergelland route 01-05-2021 

Door: Christian 

De eerst lange toertocht van 2021 op 1 mei.  

Het was even stil met de motorclub en zijn activiteiten, afgezien dan dat we Adriaan als ridder al 

eerder in de week hebben mogen begroeten. 

Maar het seizoen is weer begonnen met een mooie lange toertocht van  295 km, weer fantastisch 

uitgezet door Frans. Dit keer was het wel met een beperkt terrasbezoek, deze waren wel al 3 dagen 

open van 12.00-18.00 uur, maar dan wel met 1.5 meter afstand, 2 personen aan een tafeltje en met 

mondkapje op, op het moment dat je niet eet.  Dus meestal hebben we ergens  op een bankje of 

muurtje onze koffie opgedronken en zelfs na 12.00 uur toen we wel op een terras mochten zitten  

konden 2 personen niet aansluiten wegens te weinig plaatsen, en zijn bij de motoren blijven wachten.  

Om 08.00 uur stonden 10 mensen bij van Kessel 

paraat voor de tocht van 295 km. Het was even 

overleggen of we met 1 grote groep zouden rijden 

of in 2 groepen, gekozen is er voor het laatste dit 

is toch veiliger.  Telkens zijn we een kwartier na 

elkaar vertrokken  en het moet gezegd het ging 

fantastisch, schijnbaar hadden we goed dezelfde 

rijsnelheid want zo kwamen we ook telkens weer 

aan.   

We zijn richting Helmond vertrokken waar al 

meteen een omleiding was die al gezien was door 

Frans en Lenie omdat zij de tocht al voorgereden 

hadden.  Langs het kanaal naar Nederweert en via de A2 snel naar het zuiden waar we een stukje na 

Maastricht de snelweg verlaten hebben.  Mooi  108 km op de teller van de motor wat op de GPS 100 

is, braaf zoals wij zijn.  Snel daarna hebben we de Mergelland route opgepakt. De Mergelland route is 

een geliefde route voor motorrijders door het Limburgse Heuvelland met een lengte van 114 

kilometer. 

Ronde vormen en kronkelige wegen zetten de toon in het landschap van Mergelland. Overal ziet je wel 

de golving van een heuvel. De vele boerenhoeven met hun ronde poorten en de rondborstige 

Bourgondische sfeer maken het plaatje compleet. 

Nadat we 114 km gereden hadden hebben we de 

eerste stop genoten. Omdat dit nog voor 12.00 

uur was moesten we dus blijven staan en de 

koffie uit de hand drinken. Maar goed daarom 

maar genoten van alle wielrenners die daar tegen 

de berg op  aan het strijden waren. Want aan 

fietsers was er geen gebrek. Het was dus ook 

voorzichtig motorrijden. Deze stop was bij de 

Boswachter in Slenaken. Er voor gekozen om 

weer 45 km te slingeren over de Mergelland 

route tussen de fietsers door. Maar dat drukte de 



pret niet en we hadden het geluk dat op het moment dat er een paar mooie bochten kwamen de fietsers 

er niet waren.   

De tweede stop, bij de Bernardus Hoeve, was 

ook nog net voor 12.00 uur en dus weer buiten 

op een bankje of stoeprandje bij het kapelletje 

aan de overkant van de weg wat eten, want eten 

dat werd er wel verkocht.  Het zoeken naar het 

toilet binnen viel niet mee, dus in de bosjes voor 

de heren, wat dan wel weer wat commentaar  

opleverde, en we hadden nog wel zo gezocht. 

Ondertussen werd het steeds warmer, van 6 naar 14 

graden, en zelfs goed te hebben op de motor. 

Langzaam ging het weer richting huis maar de 

mooie wegen bleven, al kwam er wel af en toe een  

 

stad tussendoor en werd de weg natuurlijk steeds 

platter.  

Stop 3 kwam bij een tankstation in Echt, ff 

bakkie koffie, en stop 4 was dan wel weer op een 

terras in Horn, koffie of een ijsje. Daar moesten 

we wel met 2 personen bij de motor blijven staan 

omdat het terras vol zat, tja niet meer dan 2 

personen aan een tafeltje en we kregen het niet 

verkocht dat we allemaal uit 1 huishouden 

kwamen.  

 

 

Tenslotte het laatste stukje naar huis met nog wat 

verrassende wendingen er in. Om 17.15 uur 

waren we weer bij van Kessel terug met 295 km 

rijker op de teller.  

Maar wel weer veilig en ongeschonden terug en 

een ervaring rijker. 

We kunnen terug zien op een geslaagde rit.  

  



 



  



 

11: Alternatieve Ad van de Burgtrit 24-05-2021 

Door: Lenie 

 

2e Pinksterdag  

Alternatieve Ad van de Burgt rit naar Radio Kootwijk 

Doordat we door de Corona  maatregelen vanuit Nederland niet de grens over mogen naar 

Duitsland, en ook Duitsland geen Nederlandse toeristen wil ontvangen, hebben we een alternatieve 

route gemaakt binnen onze landsgrenzen. 

Om 08.00 uur verzamelen 9 motorrijders (sters) bij van Kessel, de weersvoorspellingen zijn niet zo 

geweldig, maar op dit moment is het nog droog. Regenpakken alvast maar aangetrokken, is ook goed 

tegen de kou, is maar 10 graden. 

Via de Middenpeelweg richting Grave, Nijmegen, Arnhem, 

waar we koffie drinken bij de McDonalds naast het 

Gelredome, hier begint het te miezeren, maar onder de 

parasols is het droog. 

 

Daarna hervatten we de route en rijden via Otterlo 

richting Kootwijk, mooie route over de Veluwe, smalle 

weggetjes, alles is mooi groen en staat volop in bloei, 

aangekomen bij Radio Kootwijk regent het nog steeds,  

de miezer is ietsje meer geworden, maar  we lopen toch naar het voormalige radiostation. Is en blijft 

een indrukwekkend gebouw, markant tussen de hei. 

 

 

 



 

 

Hierna is het nog een kleine 10 km naar Ugchelen 

waar we onder de parasols ons tegoed doen aan 

pannenkoeken, uitsmijters en broodjes kroket.  

 

 

 

Beetje regen wordt nog meer regen, en bij onze volgende stop “de Veluwsche Stoomtrein Mij” in 

Beekbergen houden we de helmen maar op, 

blijft het haar droog      , het oud ijzer uitgebreid 

bekeken, en de mooie loc’s op de foto gezet.  

 

 

 

 

En verder gaat het naar Bronckhorst, Doesburg, pontje bij Pannerden, in Lent onze laatste stop, waar 

we bij de Stroom nog iets drinken onder de grote tent, inmiddels is het droog geworden, na de brug 

in Nijmegen rijden we door het  mooie Berg en Dal weer richting Milheeze, het blijft droog en de zon 

komt nog door, heerlijke temperatuur, de motorpakken weer droog bij thuiskomst. 

  



 



  



 



  



  



 



13: Korte Rit België 13-06-2021 

Door: Lenie 

 

Om 09.00 uur stonden er 16 motoren en in 

totaal 21 (bij)rijders(sters) klaar voor vertrek 

bij van Kessel.  

De temperatuur was goed, 16 gr. bij vertrek, 

en er werd besloten om in 2 groepen te gaan 

rijden, de eerste groep o.l.v. Frans, de tweede 

groep o.l.v. Christian. 

Echter, de motor van Jolanda wilde niet meer 

starten, erg sneu, al snel werd besloten om 

deze te laten staan, Jolanda achterop bij Frans, 

zodat ze toch mee kon en genieten van de rit. 

 

Via Deurne, Liessel, Heeze, Leende, Valkenswaard, Borkel en Schaft, de grens over naar Achel en 

Hamont, we zijn nu op de helft van de route en de twee groepen komen nagenoeg tegelijk aan bij 

Domein de Bever.  

      

Heerlijk kopje koffie/cappuccino met iets erbij, 

gezellig bijkletsen, voor sommigen was het de 

eerste rit met de groep, na een klein uurtje 

kwam het sein tot vertrek voor groep 1, de 

temperatuur was inmiddels opgelopen naar 19 

gr., heerlijk.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ongeveer 10 minuten, net voor de 

Achelse Kluis kwamen we langs een veld vol 

klaprozen, schitterend.  

Verder gaat het weer naar Valkenswaard, 

Waalre, Eindhoven, Geldrop, Mierlo, langs 

de Aardborsthoeve over de A67, via de 

parallelweg richting Lierop, Asten, Deurne 

en verder binnendoor naar Milheeze. 

Ook nu komen de 2 groepen kort na elkaar 

aan, probeert Jolanda de motor te starten, 

en jawel…. gelukkig, hij doet het weer. 

Was een mooie rit via slingerende, smalle weggetjes, gelukkig allemaal weer zonder problemen thuis.  



  



 



 



  



 



  



 



15: Weekend Winterberg 02/03/04-07-2021 

Door: Christian 

2 juli was het dan zover, 2 mooie redelijk zomerse dagen tegemoet, zondag zou er kans op een buitje 

zijn, later bleek dat dit klopte. Wel ging er veel aan vooraf.  Ik hoop als jullie dit lezen dat je zegt och 

ja toen was er corona, maar voor nu is het een heel ding.  

Lenie heeft meerdere malen met het hotel 

gemaild en gebeld om te weten wat de 

regeltjes van dit moment waren en of ze al in 

konden schatten of de regeltjes op 2 juli nog 

hetzelfde waren.  Maar jammer genoeg 

waren de mensen in het hotel ook niet 

helderziende. Enkele weken daarvoor bleek 

dat je 2 

vaccinaties gehad moest hebben, of een vaccinatie en corona, of 

naar de teststraat en dat deden de meesten. 

 

 

 

 

 

Iedereen netjes de Duitse Luca-app  geïnstalleerd, en zo kon iedereen veilig het hotel in, wel met 

mondkapje als je door het hotel liep en denk er aan Duitse gründlichkeit.  Al moet ik zeggen dat het 

hotel een Nederlandse eigenaar gekregen had, de voertaal Bavaria was en er meestal Nederlands 

gesproken werd door de bediening.  

Op vrijdag 2 juli vertrokken de eerste leden al om 08.00 uur naar  

Winterberg. Het grote nadeel is dat Winterberg achter het 

Ruhrgebied ligt en je daar dus omheen moet. Frans had een mooie 

route uitgestippeld, zo veel mogelijk boven over het Ruhrgebied 

heen.  Maar je ontkomt er niet aan dat je toch nog veel stedelijk 

gebied tegenkomt en dus stoplichten, gelukkig was het niet zo heet.  

We zijn in 4 groepen gereden, de meesten moesten zich nog even 

laten testen en hadden thuis al een afspraak gemaakt. Het was vrij 

vlot aansluiten, maar je moest wel even op de uitslag wachten wat 

de boel met 3 kwartier vertraagde. Maar zelfs de laatsten zaten nog 

op tijd aan de tafel voor een perfecte warme maaltijd, maar zo zijn 



we dat gewend in Duitsland ook al heeft het een Nederlandse eigenaar. ‘s Avonds was het weer 

gezellig op het terras en later binnen, iedereen hield het goed vol maar toch ook wel weer op tijd 

naar bed. De volgende dag was weer intensief en dan moet je goed wakker zijn.  

Zaterdag 3 juli, weer mooi weer. Een fantastische dag om motor te rijden. Ook voor de zaterdag had 

Frans een route uitgezet deze keer was hij 175 km lang. De meeste hebben deze route gereden. Ik 

hoorde achteraf zeggen dat het een mooie route was. Want jullie begrijpen deze keer waren de 

routes niet voorgereden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkelen namen een andere weg, 

die van 380 km en dan nog een 

beetje fout rijden dan heb je je 

dag wel vol. Mooie droge kronkelige wegen rondom Winterberg die de moeite 

waard waren.  We hebben ze van snelweg tot aan bospaden allemaal gehad.  

Wel hadden we beter naar de wandelaar met het hondje moeten kijken, je zag 

hem denken wat gaan die gekken doen daar in dat bospad. Maar ja braaf als 

wij zijn, route volgen. Even later kwamen we weer langs, de motor vol klei en 

de banden gevuld met zand, en stijve spieren van het off the road rijden. Tja 

daar is een wegmotor niet voor gemaakt. Maar goed verder weer prachtige 

wegen, waar ik er achter kwam dat sommige Duitsers best wel goed door 



rijden op hun B wegen, wat ons wel goed uit kwam. ‘s Avonds is Marcel nog aangesloten bij het 

gezelschap en zijn 3 leden nog een rondje wezen rijden, die kwamen dus dik over de 400 km. En ook 

nu weer goei Duits eten. De laatste avond was er een grote kring gemaakt waarbij iedereen dan ook 

iedereen kon zien. Praten werd dan wel een beetje roepen maar wel gezellig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ook in Duitsland wordt het ‘s avonds kouder dus dan toch maar naar binnen waar de pret 

voortgezet kon worden inclusief pinda’s.  

 



 

Zondag 4 juli, de laatste dag en 

weer op weg naar huis.  

 

Ook voor de terugreis had 

Frans een rit gemaakt. Deze 

keer ging hij beneden langs het 

Ruhrgebied. Ik heb hem niet 

meegereden, maar ik ga ervan 

uit dat ook deze weer mooi 

was. 

De voorspelde regen die al vanaf 4 uur ‘s nachts zou gaan vallen was niet gevallen. Maar dat zou 

ruimschoots goed gemaakt worden. Na een  goed ontbijt en uitchecken is het dan altijd fijn om droog 

te vertrekken. De motoren hebben elke nacht 

mooi binnen gestaan dus die hadden niets 

geleden. Na een uur of 2 onderweg te zijn begon 

de regen zich toch aan te dienen. Eerst rustig 

maar later toch heftiger met onweer er bij. Net op 

dat moment zaten wij bij een restaurant onder de 

parasol om te eten.  Wel had de bediening ons al 

verteld “als het gaat regenen  kun je niet naar 

binnen want  jullie hebben niet gereserveerd”.  

Langs ons zat een Duits stel buiten de parasol te eten, 

hij vertelde nog dat een beetje regen niet erg was. 

Gezegd moet worden hij hield het erg lang vol, zijn 

bier kreeg hij niet op omdat het glas  vol regende en 

zijn bord liep over van het regenwater. Maar hij 

kwam niet bij ons onder de parasol zitten. Wij 

hebben onder de parasol, in de spetters, ons eten op 

gegeten zonder dat de borden vol regenden.  Al die 

regen was wel het signaal dat het regenpak aan 

moest en hebben we besloten om maar over de 

snelweg naar huis te rijden. Dus de route aangepast 

naar snelste weg naar huis, inclusief snelwegen. Op 

de snelweg regende het zo hard dat er file ontstond 

omdat de weg blank stond. Dus toch ook maar weer 

even geschuild, samen met al die andere drijfnatte 

motorrijders. Met droger weer de weg maar weer 

vervolgd en rond 17.00 uur was ieder wel weer thuis. 

Daar was het dan weer wel droog. Al met al een 

geslaagd weekend.  



  



  



17: Weekend Blokhut Ermelo 28, 29-08-2021 

Door: Jan mijn 1e weekend met MC-Laurentia 

Op zaterdagmorgen om 8 uur verzamelen bij van Kessel. Na een korte uitleg door Gert wat de 

bedoeling was voor deze dag  vertrokken we om 08.15 uur naar Maashees om de luchtwachttoren te 

gaan bezoeken. Gert vertelde dat dit soort torens in de omgeving zijn 

gebouwd om vijandige vliegtuigen 

die onder de radar vlogen te 

spotten, om deze vliegtuigen alsnog 

uit de lucht te halen. Na een paar 

foto’s gemaakt te hebben door de 

groep werd besloten om in twee 

groepen verder te rijden, is veiliger. 

Van hieruit werd met 7 motoren per 

groep de reis voortgezet. De grote wegen werden zoveel 

mogelijk gemeden om zo een mooiere rit te creëren.  

Het volgende adres was fort Pannerden in 

Doornenburg, hier een kleine wandeling naar het 

fort. Al wandelend lagen daar een paar gigantische 

runderen te luieren. Bij het fort aangekomen bleek 

deze nog niet open. De gids die ons zag vertelde nog 

even wat van het fort. Het fort diende o.a. voor het 

beheersen van de scheepvaart op de Waal en Rijn, en 

daarbij verdedigen en onderscheppen van de vijand. 

 Lopende terug werden we nog gehinderd 

door paarden die op ons pad aan het stoeien 

waren.  

Van hieruit vertrokken we naar het 

marechaussee museum in Buren. Het 

museum is gevestigd in het voormalig 

weeshuis dat door de dochter van Willem van 

Oranje in 1612 heeft laten bouwen. In dat weeshuis 

verbleven gemiddeld  25 weeskinderen die ”je begrijpt 

het al” goed zijn terecht gekomen. In het museum 

stonden vele uniformen opgesteld die destijds gedragen 

werden door de marechaussee. De gids die we hadden 

beloofde ons dat we op de oude BMW motor die er stond 

even mochten zitten om een indruk te krijgen van, hoe zo 

een oude BMW zit.  



Na een mooie uitleg en het bezichtigen van het gigantische gebouw zijn we 

verder gereden naar Ermelo waar we drie trekkershutten tot onze 

beschikking hadden om daar de nacht door te brengen. Onze motoren 

mochten bij het huisje geparkeerd worden waar we zeer blij mee waren. 

Na verkenning van de omgeving hadden we 

wat bier gekocht, het bleek dat we de hele 

voorraad (10 stuks) gekocht hadden. Na een 

voortreffelijke maaltijd genoten te hebben 

bij ’t Jagersnest, dat pakweg 400 meter 

verder van onze slaapplaats was gelegen, 

zijn we het bier bij de 

trekkershut gaan nuttigen, dit 

gepaard met veel gekeuvel 

en plezier tot in de kleine 

uurtjes. Al vroeg in de 

morgen werden de zelf 

meegebrachte eieren met 

spek gebakken en opgegeten, want we zouden op tijd 

vertrekken naar Muiden.  

Onze laatste bestemming van ons 

motorweekend was het Forteiland Pampus. In 

Muiden lieten we onze motoren achter om op 

de  veerboot van Forteiland Pampus te stappen.  

We genoten vanaf het open dek van het Kasteel 

Muiderslot en het uitzicht over het IJmeer. Op 

het Forteiland Pampus werden we welkom 

geheten door een gids van Pampus. Een andere 

gids leidde ons rond door het Fort en vertelde 

waarom en waarvoor dit Fort gebouwd werd, 

het verhaal van de gids was helder en duidelijk.  

Na een virtuele rondvlucht over de omgeving in een luchtballon met uitleg van een virtuele gids over 

Het Geheime Wapen van Amsterdam, zijn we in het restaurant beland voor een hapje en een 

drankje. Na ons buikje weer gevuld te hebben zijn we weer met de veerboot terug gevaren naar 

Muiden. Van hieruit werd besloten om door het slechte weer in 1 groep over de kortste en snelste 

weg de rit te maken naar huis waar we rond 17.00 uur arriveerden. Nou motorvrienden en 

vriendinnen, voor mij was het de eerste keer dat ik deze rit met jullie maakte, het was een geweldige 

ervaring vooral met zo een geweldige groep motorvrienden.  

Dank voor deze dagen  

Groet Jan Nielen 

 

  



 



  



 

17a: Weekend Militair erfgoed. 

Door: Gert 

Zaterdag: 

Het was wederom het weekend van de 
blokhutten, de tijd van de tenten ligt nu achter 
ons. Gemiddelde leeftijd boven de 50, dus dat 
rubberen matje gaat het niet meer worden. Dus 
zit er minder bagage op de motoren, schone 
was en slaapzak waren voldoende. Iedereen 
was deze keer op tijd, ook de jonge honden die 
mee gingen. Ja, wat houdt het in zo`n weekend 
militair erfgoed! De deelnemers hebben voor 
informatie gekregen, die weten het dus wel. 
Maar de rest, militair erfgoed herinnert aan de 
militaire geschiedenis van Nederland.  

Daartoe rekenen we: 

• erfgoed dat 
herinnert aan de 
verdediging van 
het Nederlandse 
grondgebied en 
samenleving. 

• militaire objecten 
die aan 
Nederland als 
koloniale 
mogendheid 
herinneren.  

• door 
buitenlandse 
mogendheden op 
Nederlands 
grondgebied 
gebouwde 
objecten. 
Bijvoorbeeld 
Spaanse forten, 
de Atlantikwall of 
NAVO-
bouwwerken. 



Dus héél veel te bezoeken in Nederland. 
Maar we hebben het overzichtelijk gehouden, 
Luchtwachttoren 8J2 te Maashees, Fort 
Pannerden, Koninklijke marechaussee 
museum en Fort aan de Pampus.  De rit ging 
dus als eerste naar de Luchtwachttoren 8J2 te 
Maashees, dit dan wel binnendoor. Ik gaf een 
korte uitleg wat van deze toren de functie 
was. In gebruik van 1953 tot 1964. (Voor 
geïnteresseerden, het 2e weekend in 
september openmonumentendagen). 
Willemien gaf aan dat de groep iets te groot 
was dus werd besloten de groep in 2en te delen. 

 Ikke voorop en de 2de groep 10 minuten 
later. Doordat we wisten wat de volgende 
halte zou zijn konden we de route aanpassen 
zodat we niet alsnog in 1 grote groep zouden 
rijden.  Via Berg en Dal ging het naar Fort 
Pannerden bij Doorwerth.  De groep splitste 
zich in 2en, de geïnteresseerden gingen op 
pad naar het fort en kregen bij de ingang een 
korte uitleg over het fort. Doordat het 
bezoek toch gauw 1.5 uur in beslag zou 
nemen hebben we verder van de 
bezichtiging afgezien. Toen was het tijd voor 

koffie, maar helaas, in de directe omgeving niets open, dan maar verder zoeken. Wie zoekt 
zal vinden en zo kwamen we toch aan onze verdiende bakkie met appelgebak. Dus ging het 
verder langs mooie binnenwegen, uitzicht over de weilanden, de rivieren en over de dijken.  
Stukken waar ik altijd al langs wilde rijden, nu dus gelukt. Wat is Nederland toch mooi, en al 
helemaal als het zonnetje schijnt. Weldra kwamen we in Buren aan. Het KMAR museum was 
gevestigd in een mooi statig gebouw wat dus eerder een weeshuis was. Menig weeskind is 
nadien burgemeester of de politiek ingegaan, dit vanwege de gegoede voeding en onderwijs. 
Het museum laat de 
geschiedenis van de Koninklijke 
Marechaussee zien.  In het 
museum krijg je dan ook de 
uitleg van de voorgeschiedenis 
van het huis, voordat het een 
museum werd. Maar ook aan dit 
bezoek kwam een eind.  De 
inwendige mens moest ook nog 
even verwend worden en zo 
vonden we toch nog een leuk 
restaurant aan de rand van 
Buren waar we konden 
neerstrijken. 



 De regenbui leek even een 
spelbreker te worden maar 
het viel gelukkig mee. En er 
valt meer naast je dan op je. 
Dus ging het verder via de 
Veluwe naar Ermelo. Via de 
bossen, heidevelden, 
glooiende heuvels en de 
mooie wegen in Nederland 
kwamen we in Ermelo aan.       
Op het ogenblik het 
opleidingscentrum van de 
Landmacht. Nadat we ons 
hadden gemeld konden we 
de blokhutten betrekken. Er 
was genoeg ruimte voor 

eenieder in de herberg. Nadat we ons hadden opgefrist was het tijd om de inwendige mens 
te versterken. De Pannenkoekenboerderij was ons doel, normaal sla ik dit soort 
gelegenheden over maar je hebt het niet altijd voor het kiezen en hun aanbod was verder 
ook voldoende zodat de pannenkoeken buiten kijf bleven. Het was er goed vertoeven. Maar 
toen werd het toch tijd om de kooien op te zoeken en te zorgen dat we uitgerust de 
volgende dag de rit konden aantreden. 
Zondag: 



Op tijd 
opstaan was 
het motto 
want we 
moesten om 
10.30 uur in 
Muiden bij 
de 
aanlegkade 
staan voor 
de boot naar 
Pampus. De 
gebakken 
eitjes 
werden weer 
verdeeld, 
genieten van 
het ontbijt 

en de mooie vooruitzichten. 09.00 uur was het vertrek maar al snel bleek dat we te 
optimistisch waren qua tijd. Volgens de Garmin hadden we dan nog 8 minuten om te 
parkeren en de boot  te vinden.          Dat was toch een beetje aan de krappe kant dus namen 
we een gedeelte snelweg mee, zo hadden we 20 minuten de tijd om te parkeren en naar de 
boot te wandelen. Het weer viel ook een beetje tegen, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Dus op tijd bij de boot, maar ja, corona, dus terug naar de motor mondkapjes halen want de 
boot was openbaar vervoer.  Alle 2 de groepen waren op tijd bij de boot dus op naar 
Pampus.  De overtocht duurde 20 minuten dus konden we boven op het dek genieten van de 
zeilboten en platbodems op het water.  Bij aankomst konden we gelijk inschrijven voor de 
diverse activiteiten, speurtocht of rondleiding. Wij gingen voor de rondleiding en kregen zo 
het gehele verhaal omtrent Pampus te horen. Best interessant en nu weten we waarom men 
voor Pampus ligt.  Tijdens ons bezoek hadden we ook even tijd vrij gemaakt om te lunchen. 
De lunch was goed maar de accommodatie kon nog wel wat liefde gebruiken, alles een 
beetje net niet. Dan denk je waarom tijdens de corona periode niet even de handen uit de 
mouwen en alles opknappen en schoonmaken. Toen het tijd was om te vertrekken was het 
weer er niet beter op geworden.  Besloten werd de regenpakken maar aan te doen voor het 
geval en de snelste weg naar huis te nemen.  
Binnendoor alleen maar naar het achterlichtje van je 
voorrijder te kijken en niet kunnen genieten van het mooie 
om je heen is geen optie. Dus waren we op tijd terug. Alles 
bij elkaar hebben we toch een kleine 480 km verreden. 
Dank aan de andere deelnemers voor het gezellig 
weekend en enkelen hebben toch weer enig kennis tot 
zich opgenomen.  En waar gaan we volgend jaar heen? 
Laat je verrassen en schijf je vast in voor het laatste 
weekend in Augustus 2022.



  



 



  



  



  



19: Feest 25-Jarig bestaan Motorclub Laurentia 

Door: Adriaan 

 

Vijfentwintig jaar motorclub Laurentia in Milheeze... Wat een mijlpaal!  

Dit wilden we groots vieren. Door corona werden we echter beperkt in onze plannen.  

 

Het was wat lastig, maar gelukkig konden we op 12 

september toch samen het glas heffen. En op welke 

locatie konden we dat het allerbeste doen? Bij onze 

eigen Millusse molen ‘Laurentia’ natuurlijk. Daar waar 

de oorsprong van de clubnaam ligt. 

 

 

Zaterdagochtend 11 september om 9.00 uur kwamen we met enkele leden van de club en van Kinder 

Vakantie Werk Milheeze bij de molen samen om de tent op te bouwen. Het werd wat passen en 

meten, maar uiteindelijk slaagden we erin om hem toch snel op de beste plek overeind te krijgen. 

Het inrichten met meubilair verliep al net zo voortvarend. We hadden zelfs op voorhand geregeld dat 

het gras gemaaid zou zijn voor het parkeren van de auto’s en fietsen. 

 

 Het idee was goed, de uitvoering alleen iets minder want wat bleek? Ze 

hadden aan de verkeerde kant van de weg gemaaid. Wat hebben we 

hierom gelachen. Maar ook dat kwam uiteindelijk goed. 

 

 

Na op zondag 12 

september nog wat 

slingers gehangen te 

hebben kon het feest 

beginnen. Leden, 

adverteerders en 

begunstigers werden 

ontvangen met koffie en 

met vlaai met ons clublogo erop.  

 

De leden die hun 25-jarig jubileum vierden werden onder luid applaus gehuldigd door de nieuwe en 

oude voorzitter (Willemien en Adriaan) waar deze foto van werd gemaakt. 



 Ook medeoprichter Arno  

 

was aanwezig om een mooi bloemetje in ontvangst te nemen. Tevens 

werden er nieuwe jubileum-polo’s uitgedeeld aan de leden die werden 

geschonken door Van Kessel Olie. Wat fantastisch! Wat zijn we hier 

dankbaar voor. 

 

 

Doordat het mooi weer was, konden we 

heerlijk buiten genieten. Rond 18.00 uur 

stond de frietwagen paraat om ons 

allemaal te voorzien van heerlijke friet en 

snacks. Hier werd dan ook gretig gebruik 

van gemaakt. 

 

 

 Marcel had zijn geluidsinstallatie in de tent opgesteld en in de avond konden we dan ook nog wat 

uurtjes genieten van een lekker drankje en muziekje. Wat was het fijn om op deze manier weer eens 

bij elkaar te zijn en zo het 25-jarig jubileum van onze mooie club te vieren! 

Op maandagavond braken we, onder het ophalen van herinneringen, de tent weer af waarna we nog 

even nagenoten onder het genot van gebak, koffie en wat biertjes. 

 

Een heerlijk feestje waarvoor dank aan eenieder die heeft meegeholpen aanwezig was, 

en ook aan Mares en Francien voor het beschikbaar stellen van de perfecte locatie; de molen. 





 



  



  



21: Rit Berg en Dal 03-10-2021 

Door: Lenie 

 

De hele week was het mooi zonnig herfstweer, tot zaterdagmiddag, donkere wolken trekken over 

ons land, fikse buien. 

O jee, wat brengt het zondag, nou heel eenvoudig, 1 grote regenbui van 24 uur. 

Om 09.00 uur staan er een paar diehards bij 

van Kessel, 5 motoren, 6 leden staan klaar, 

sommigen gehuld in regenpakken, anderen 

hopen dat hun pak echt waterdicht is       

We vertrekken richting de Rips, de 

Middenpeelweg tot Mill, richting Escharen, bij 

Grave de Maas over, rechtsaf de mooie 

weggetjes volgen richting Overasselt, 

Groesbeek, Berg en Dal naar onze koffiestop in 

Millingen aan de Rijn. 

 

 

 

De regenkleding gaat uit en we genieten van heerlijke koffie, cappuccino en chocomel, om 11.00 uur 

gaat de keuken open en beslissen we om hier ook een vroege lunch te bestellen, ziet er allemaal 

lekker uit, dit als compensatie voor alle nattigheid       

 

 

 

 

 

 

En een welgemeend Hiep Hiep Hoera voor de jarige Helmie 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 12.00 uur vertrekken we weer gehuld in de regenkleding langs de Waal richting Nijmegen, via 

Ubbergen en Hatert rijden we om Nijmegen heen naar Nederasselt. Even wordt het iets droger en 

lichter, we hopen op een klein zonnetje, maar helaas is deze opleving van korte duur en valt de regen 

weer gestaag naar beneden. 

Bij Grave steken we weer de Maas over en rijden richting Uden, Boekel, de Mortel. In Bakel zwaaien 

we naar Frank, Marcel en de jarige Helmie, waarna wij naar Helmond rijden, bij de laatste rotonde in 

Bakel draait ook Pieter af richting huis. 

 

 

Een mooie rit die we zeker overdoen als het zonnetje schijnt.  



  



 



23: Snertrit 24-10-2021 

Door: Christian 

 

Zoals gebruikelijk kijk je ‘s morgens eerst naar buiten, hoe is het weer.? En dat zag er goed uit, koud 

maar zonnig, zelfs misschien iets te zonnig want die hing  laag en was erg verraderlijk, het was dan 

ook vaak goed opletten en de snelheid iets laten zakken om maar zeker te zijn dat je goed op de weg 

zou blijven.   

Een week eerder was niet voorspeld dat het zo 

goed zou zijn, veel regen en wind was de 

voorspelling. Maar gelukkig dit kwam niet uit. Toch 

was dit voor weinigen een belemmering geweest 

om zich op te geven voor de snertrit.  Maar liefst 

36 deelnemers hadden zich opgegeven en op 2 na 

was er ook iedereen. 

Het was bij van Kessel dan ook een drukte bij het 

tankstation. 26 Motoren stonden er, en dat  is te veel om 

in 1 groep te rijden.  Ook een paar leden op de fiets om 

ons uit te zwaaien, zouden ons in de Rips weer 

ontmoeten. 

Wel was het nog even op Frans en Lenie wachten die net 

op tijd waren, al zijn we van hen gewend dat ze eerder te 

vroeg zijn. Maar nu niet, dus dat moet een reden hebben. 

En jawel, in Bakel aangehouden door de politie, de 

lampjes van Frans stonden iets te hoog en of die iets meer naar beneden konden kijken. Zogezegd zo 

gedaan. En dus net op tijd voor de rit. Eenmaal aanwezig is de grote groep in 3 kleinere verdeeld  de 

eerste groep 12 motoren de tweede 8 en de derde 6. Uit deze telling bleek wel dat ieder toch graag 

vertrok.   

Ook deze keer had Frans weer een  schitterende rit uitgezet, we starten door Milheeze richting 

Deurne over kleine weggetjes rond Asten  naar Helenaveen, en dan over de Miljoenen kostende 



hobbelweg naar Griendtsveen, richting Horst waar we, nadat we moe van het turen tegen de zon, 

ons kopje koffie of warme chocomel met gebak naar binnen konden werken. Ook dit was weer 

perfect geregeld en de bediening stond startklaar om in een voor ons gereserveerde ruimte ons te 

kunnen serveren. Zij wisten natuurlijk ook niet dat wij geen vestjes aan hadden met een gevaarlijk 

klinkende naam maar gewoon een jas tegen de kou die tot dan hard nodig was.  Menigeen had de 

handvat verwarming onderweg nog iets hoger gezet om de kou aan de vingers te kunnen trotseren.   

Na een klein half uurtje pauze ging de rit weer van start en in de tussentijd was het wel iets warmer 

geworden. De eerst 12 wilden weer vertrekken 2 waren nog niet klaar dus dat werden er 10, de 2e 8 

vertrokken ook.. Hadden die 2 geluk dat wij nog na kwamen, konden ze mooi met ons mee rijden, 

nog gezelliger ook en door ons niet vergeten.  Nu ging het via Tienray, Oostrum naar Boxmeer. 

Wederom de meest fantastische wegen.  Nog een ommetje langs de Maas en dan slingerend richting 

de Rips.  

De Snertrit is niet af als je  geen snert hebt gehad.  Deze keer stond de snert in de Rips bij d’n Eik. 

Daar stonden ook alweer onze “bikers” op de fiets  die het getal van 35 weer compleet maakten.  

Ook deze keer was  de snert weer fantastisch, roggebrood met katenspek en een paar sneetjes brood 

met kruidenboter maakte het geheel compleet.  Met zijn allen nog even napraten en dan kan de 

terugweg weer beginnen. Rond 15.00 uur stond iedereen weer veilig thuis na een drukbezochte rit 

en een dag die zelden zo goed was geweest om motor te rijden.     

 

  



  



  



 





  

Opgave formulier voor de evenementen van 2022 

ik, wil deel nemen aan onderstaande activiteiten. 

zondag 12 juni 2022 Peelland Truckrun 2022 partner 

Opgave tot 20 Mei Geen kosten 

zaterdag 7 mei 2022 Vrije rit kort met bbq 2022 partner 

Kosten à € ??? 

  

1/2/3 juli 2022 Weekend Selters Duitsland 2022 partner 

 Opgave tot 25 April (tevens betaling) 

Overmaken op reknr van MCL ovv naam en weekend Duitsland 

Kosten   à € 122,50 euro PP (2 pers.kamer) 

Kosten   

27/28 augustus 2022 Weekend Blokhut 2022 partner 

Opgave tot 2 augustus   

Kosten   eigen rekening   

zondag 30 oktober 2022 Snertrit 2022 partner 

  Opgave tot 15 oktober (tevens betaling) 

Kosten   à  € 5,00  PP   

Zaterdag 5 november 2022 Feestavond 2022 partner 

Opgave tot 12 oktober (tevens betaling) 

Overmaken op reknr van MCL ovv naam en Feestavond 2022 

Kosten   à  € ???? PP 

2022 Contributie 2022 partner 

Betaling graag voor 31 maart  

Overmaken op reknr van MCL ovv naam en Contributie 2022 

Kosten   à € 25,00 euro PP 

graag zo   invullen  indien deelname gewenst is. 

NL73RABO0104144149 Rekeningnummer van de MC-Laurentia 

Graag vermelden als de partner ook mee gaat. 

Dit formulier zo spoedig mogelijk inleveren bij C.Thomassen penningmeester MCL 

Griensvenstraat 24 5763 AR Milheeze.   

Of mail naar mclaurentia@gmail.com 

Of inleveren tijdens de algemene ledenvergadering. 

Voor de activiteiten van 2022 kijk op onze website: www.mc-laurentia.nl 

  

à € 132,50 euro PP (1 pers.kamer) 



 

  



  Colofon:   

  

Jaarboek :   202 1 /202 2   

Jaargang :   2 5  uitgave 202 2   

  

Is een uitgave van Motorclub Laurentia   

  

Webpagina :   

www.mc - laurentia.nl/   

  

Facebook :   

www.facebook.com/MC - Laurentia - 

1702803666627780/   

  

Email :     

mclaurentia@gmail.com   

  

Voorzitter :   

A driaan   Beekmans   

06-54332702     

  

Penningmeester:   

Christian Thomassen   

06-13070555     

  

Secretaris :   

Lenie Dekkers-Derks    

06 - 10398987 

 

  

  

Bestuursl eden :   

Loes Cox - van Bakel   

06 - 16148967   

Willemien Relou-Aarts  
 

  

06 - 13066733   

  

Kamer van Koophandel  Eindhoven:   

40241007   

  

  

Bankrelatie:   

Rabobank Peel Noord   

Rek.nr. NL73RABO0104144149   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Advertenties :   

Adriaan Beekmans   

Willemien  Relou-Aarts   

Christian Thomassen   

Loes Cox-van Bakel   

Lenie Dekkers - Derks   

  

  

  

Overnemen :   

Het overnemen van welk deel van de inhoud  

van dit jaarboek dan ook, is slechts toegestaan  

na schriftelijke toestemming van de redactie,  

tenzij uitdrukkelijk de bron wordt vermeld.   

  

  

Aan alle artikelen en rubrieken wordt de  

grootst mogelijke zorg besteed.    

  

  

De ervaring heeft echter geleerd dat fouten  

niet geheel te voorkomen zijn. Daarom kan  

generlei verantwoordelijkheid worden  

aanvaard voor eventuele onvoorziene  

gevolgen.   

  

  

  

Webmaste r/Redactie:   

Frans Dekkers  😊   

06 - 41267803   

  
  
  
  



 


