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Voorwoord voorzitter: 

Beste motorvrienden en vriendinnen. 

Terwijl ik hier zit te schrijven valt het er buiten met bakken uit.  

De sloten staan vol en de kelders lopen vol met water.  

Het is een raar jaar, dit hebben we nog nooit gezien.  

Gelukkig staan onze motoren droog en onder een laken te wachten tot die 

weer gestart mogen worden voor het nieuwe seizoen.  

Het afgelopen jaar was weer een supermooi seizoen voor ons als 

motorrijders.  

We hebben weer vele ritjes, toertochten gereden.  

En weekendjes samen weg.  

En niet vergeten, voor de eerste keer samen naar het Zwarte Woud.  

Dit allemaal door Frans en Lenie in elkaar gezet en netjes op je TomTom of Garmin gezet.  

Wat een luxe toch…. De ritten waren weer druk bezocht, (wat wij erg prettig vinden) de groepen 

werden steeds groter en werden zelfs opgesplitst. Het weekend in Juli naar Wasserliesch zat ook 

helemaal vol. En met het weekend in de blokhut in Lemelerveld waren we ook weer met een mooie 

groep mensen, 2 groepen tijdens het rijden. 

Altijd weer gezellig en dan ‘s morgens weer dat gebakken eitje met of zonder spek heerlijk.  

Ook voor het volgende seizoen is er weer van alles georganiseerd en gepland.  

We beginnen natuurlijk op 2de Paasdag met het zegenen van onze motoren en het mannetje of 

vrouwtje dat er op zit niet te vergeten.  

Dit wordt weer door Diaken Frank van der Geld gedaan.  

Die zelf ook fanatiek motorrijder is.  

In April kun je je weer opgeven voor Peelland Truck-Run, om de mensen met een beperking toch 

weer een mooie leuke dag te bezorgen, die er altijd heel erg dankbaar voor zijn.  

De jaarlijkse Ad v.d. Burgt rit op 2e Pinksterdag, waar we meer over kunnen lezen in dit blad.  

Het eerste volle weekend van Juli hebben we ons motorweekend, dat ons dit jaar naar Weinähr in 

Duitsland brengt.  

In Augustus hebben we het blokhutten weekend in Durbuy.  

Ja natuurlijk is ook het uitstapje naar het Zwarte Woud voor herhaling vatbaar.  

En we hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst, daar doen we het voor, zodat we weer gezellig 

samen kunnen rijden met natuurlijk lekkere koffie met gebak en sterke verhalen.  

Breng je graag iemand mee die nog geen lid is, dat mag natuurlijk altijd.  

Ze zijn van harte welkom.  

Jullie mogen natuurlijk ook altijd met ons meedenken, heb je een goed of leuk idee, laat het ons 

weten.  

Tot slot wil ik alle adverteerders bedanken voor het mogelijk maken van ons clubblad.  

En niet te vergeten, mijn medebestuursleden bedankt voor jullie inzet in het afgelopen jaar.  

Voor het komende seizoen wens ik iedereen weer een veilig, gezellig en vooral een gezond 2024 toe. 

Laat ons samen weer genieten van onze zelfde hobby, motorrijden.  

Graag tot ziens allemaal.  

 

Groetjes Willemien 



 



 



 



 

 

  

Agenda MC-Laurentia 2024

Maand Datum Evenement Plaats Aanvang

Maart Ma 04 Algemene Ledenvergadering De Schans 20.30 uur

April Ma 01 Motorzegening + korte vrije rit Kerkplein 09.30 uur

April Zo 14* Peelland Truckrun van Kessel 10.00 uur

Mei Za 04 Vrije rit lang van Kessel 08.00 uur

Mei Za 11* Vrije rit kort + BBQ van Kessel 13.00 uur

Mei Ma 20 Ad van de Burgt rit van Kessel 08.00 uur

Juni Za 08 Vrije rit lang van Kessel 08.00 uur

Juni Zo 23 Vrije rit kort van Kessel 09.00 uur

Juni Zo 30 TT Assen van Kessel 06.00 uur

Juli 05-06-07* Weekend Weinähr diversen  _,_    uur

Augustus 24-25* Weekend Blokhut van Kessel 08.00 uur

September Za 07 Vrije rit lang van Kessel 08.00 uur

September 12 t/m 16* Zwarte Woud diversen  _,_    uur

September Zo 29 Vrije rit kort van Kessel 09.00 uur

Oktober Zo 27* Snert rit van Kessel 09.00 uur

November Za 02* Feestavond ????? 19.00 uur

                                  Wijzigingen voorbehouden

      Zie anders ook  www.mc-laurentia.nl  op de nieuws pagina

           Alle vrije ritten vertrekken bij tankstation van Kessel

              Alles in rood gedrukt is opgeven bij het bestuur*

  De uitnodiging voor alle ritten worden ook per e-mail verstuurd

Uiteraard zijn introducees ook van harte welkom op de vrije ritten

      De routes zijn beschikbaar voor TomTom en Garmin (GPX)



 



  



 

4: Motorzegening 2e Paasdag 10 April 2023 

Door: Lenie 

 

Om half 9 is het bestuur met partners aanwezig, ook Bert meldt zich, de partytent wordt opgezet, de 

koffiepot pruttelt, het podium opgehaald en in elkaar gezet. 

Rond half 10 komen de eerste motoren aanrijden, de koffie is klaar, weersvoorspelling van 15-17 

graden, mag iets warmer, maar we klagen niet. 

Paashaas Senna wordt door Willemien geschminkt, om 10.00 uur gaat 

Patrick haar ophalen op de motor.  

 

 

 

 

 

Frank Geerts heeft zijn Goldwing laten 

ombouwen, zodat hij nog veel jaren kan 

genieten van het motorrijden, het is 

fantastisch mooi geworden en heeft nogal wat bekijks op het podium. 

 

Om 11.00 uur vraagt voorzitter Willemien ieders aandacht, inmiddels is het Kerkplein en ook de 

daarachterliggende straat volgestroomd met motoren, 

na een welkomstwoord geeft zij de microfoon aan 

Diaken Frank van der Geld, in zijn toespraak legt hij uit 

waarom de Heilige Christoffel zo belangrijk is voor de 

motorrijders, sommigen hebben een gedenkteken op 

de motor, maar het merendeel weet dit niet. De Heilige 

Christoffel is de beschermheilige voor reizigers, na het 

gebed kan de 

zegening 

beginnen.  

Vervolgens stapt het bestuur op de motoren om zich te 

laten zegenen, waarna heel veel anderen volgen, in totaal 

zijn er 251 motoren gezegend. Voor iedere 

motorrijder(ster) had de diaken een persoonlijk woord, fijn 

dat hij zo betrokken is bij onze hobby.  

Diverse motorclubs, motorrijders uit de omgeving, maar ook uit andere delen van het land zijn naar 

onze motorzegening gekomen, fantastisch. Grote opkomst dit jaar, 40 rijders meer dan vorig jaar, 

daarbij nog veel familieleden en belangstellenden.  



 

Na afloop worden tent en podium opgeruimd door het bestuur en een aantal vrijwilligers, vele 

handen maken licht werk, dan is er een broodje en een kopje soep voor de liefhebber, zodat we 

gevoed aan onze motor rit van 136 km kunnen beginnen. 

Dit jaar rijden we via Gemert, Boekel, Volkel, Grave, Kraaijenbergse Plassen en Cuijk richting de 

Maas, langs de Maas naar St. Agatha waar we bij De 7 Dwergen hebben laten weten dat er mogelijk 

een aantal motorrijders op bezoek kunnen komen.  

Onder het afdak, op het terras was plaats genoeg voor ons groepje van 13, koffie, chocomel, 

frisdrank aangevuld met een stuk appeltaart, wafel met of zonder ijs en 

slagroom gingen erin als ……., na ruim een half uur werd de reis vervolgd, 

al slingerend binnendoor richting Oeffelt, Stevensbeek, Vredepeel terug 

naar Milheeze, daar begon het te spetteren, de meesten zijn droog 

thuisgekomen, maar voor ons 

helaas meer regen tussen Bakel 

en Helmond, toch een nat pak.  

 

 

 

 

Wij als bestuur kunnen weer terugkijken op een geslaagde, fantastische dag. 

 

  



 



  



  



 



  



8: Bloesemrit 6 Mei 2023 

Door: Lenie 

 

Op zaterdag 6 mei om 08.00 uur stonden er 15 motoren en 16 (bij)rijd(st)ers klaar voor de lange vrije 

rit van ongeveer 283 km richting de Betuwe.  

Het was nog een beetje fris, ongeveer 12,5 gr. , maar de voorspellingen waren hoopvol, alleen eind 

van de middag kans op een bui. 

Groep 1 met 8 motoren o.l.v. Frans vertrok rond 08.15 uur, groep 2 met 7 motoren o.l.v. Christian 10 

minuten later. 

Binnendoor via Boekel, Grave richting Wychen, waar we 

een koffiestop 

hadden gepland 

bij Restaurant 

Hoogeerd, het 

was nog een 

beetje fris, 

jassen maar 

aangehouden.  

 

 

 

Na 15 minuten kwam groep 2 ook aanrijden, gezellig 

met elkaar koffiedrinken met of zonder appelgebak. 

 

 

Daarna richting Lent, langs de Waal naar 

Dodewaard, in Opheusden bij ’t Veerhuis was 

gereserveerd voor de lunch, maar inmiddels was 

het zonnetje doorgekomen, en hebben we heerlijk 

op het terras kunnen zitten.  

 

 

 



Teun had in Oosterhout een lekke achter band gekregen, nog gekeken of er iets in zat, zodat er 

misschien een prop geplaatst kon worden, nee niets te zien, later bleek dat deze gescheurd was, 

ANWB gebeld, Teun gaf aan dat de anderen gewoon moesten doorrijden, je hoeft niet allemaal te 

wachten, voor hem was het helaas afgelopen met de rit. 

Na de (lange) lunch de route vervolgd langs de Neder-Rijn richting Culemborg, Geldermalsen, in 

Buren nog een koffie/fris stop. 

Inmiddels half 4 geweest, er werd in overleg 

besloten om in 1 groep verder te rijden, 5 

mensen wilden toch wat sneller naar huis en 

zouden bij Beneden Leeuwen afhaken. De rest 

vervolgde de route zoals gepland.  

In Rossum bij de laatste stop werd besloten om 

niets meer te drinken en door te rijden richting 

huis, donkere wolken kwamen in zicht, 

misschien dat we nog droog blijven. 

Helaas voor enkelen zoals Frans en ik, werd het 

na Bakel wel heel erg nat, het viel er behoorlijk uit. Thuis gekomen heb ik Teun nog even gebeld, 

deze was snel geholpen door de ANWB, de motor wordt maandag gebracht, hijzelf had via de 

verzekering een leenauto, jammer van de rit, maar gelukkig niets ernstigs, “alleen maar” een lekke 

band. We kunnen terugkijken op een hele mooie, geslaagde dag, ook onze introduce had het heel 

gezellig gevonden, misschien een nieuw lid erbij? 

 



 



  



 



  



Ad van de Burgt: 

Door: Frans 

Diverse leden van de onze motorclub vroegen zich af wie Ad van de Burgt toch wel niet was, omdat er 

elk jaar op 2e Pinksterdag een Ad van de Burgt rit wordt verreden. 

Ad was een motorrijder in hart en nieren het was 

zijn grote hobby, het maakte hem ook niet uit wat 

voor een weer het was.  Hij pakte zijn motor uit de 

garage om rond te gaan toeren, en of het nu om 

100 of 500 kilometer ging Ad draaide er zijn hand 

niet voor om. De Duitse Eifel had duidelijk zijn 

voorkeur, daar heb je van die supermooie wegen en 

bochten om van te genieten.  

Hij was medeoprichter en secretaris van motorclub 

MC Laurentia in 1996. 

Een klein groepje motorrijders stak de koppen bij 

elkaar en richtten de motorclub op in Milheeze, 

sinds de eerste vergadering waren ze met ongeveer 

30 personen die allen uit Milheeze en Bakel 

kwamen, dat was het bijzondere van deze club. 

Als bestuurslid maakte het hem ook niet uit wat hij 

moest doen, of hij een verslag voor de Korhoen 

moest maken, of een toertocht uitzetten, of 

uitnodigingen rondbrengen, hij deed alles met veel 

plezier en passie voor de motorclub en stond er 

altijd voor klaar. 

Kenmerkend voor Ad was zijn motor, zijn pet en zijn reislustigheid. 

Ad is helaas in 2001 plotseling overleden, hij is benoemd tot erelid van MC Laurentia, 

en ter nagedachtenis aan hem is deze rit in het leven geroepen. 

 

  



  



  



  



10: Ad van de Burgt rit 29 Mei 2023 

Door: Christian  

Toch weer een enerverend ritje. 
Vaak is het wat met de Ad van de Burgt rit, Is het niet over de doorgetrokken streep inhalen of te 
hard rijden dan is het weer iets anders.   
  
Om 08.00 uur stonden Lenie en Frans ons al op te wachten. Ze konden niet meer slapen en blijkt dat 
ze allebei rond deze datum jarig zijn.  Dan denk ik , het zal de 

spanning van de verjaardag 
wel zijn. 
Maar ze hebben ons keurig 
uitgezwaaid en wij zijn 
slingerend naar Roermond 
gereden waar we de 
snelweg naar Duitsland 
hebben genomen.  
  

De route hadden we iets aangepast en een stukje gereden 
van de route die Brian en ik met de super tour gereden 
hebben.  
 
In Buren 
hebben we 
onze eerste 
stop gemaakt 
en daarmee 
hadden we er 

150 km opzitten voordat we de voetjes weer op de 
vloer zetten. Voor sommige een kop koffie voor een 
ander weer een ijs en 1 niets of uit eigen voorraad dat 
weet ik zo niet.  
 
Vervolgens hebben we de route die Frans gemaakt had opgepakt, dan zouden we als we de korte 
route zouden nemen om 15.00 uur thuis zijn en dat is te vlug, dus 
een stuk van zijn lange route eraan gekoppeld. Dat was een prima 
keus want er kwamen vele mooie bochten die dan ook met plezier 
genomen werden. En dat ging weer lekker.   
Maar goed er moet toch een keer gegeten worden en dat hebben 

we weer gedaan bij 
het al om oude 
bekende simpele 
eettentje op de 
Bergstrasse 16 in 
Schleiden voor velen 
bekend. Na het 
nuttigen van de 
pommes met 
braadworst weer 
verder.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gingen al over de 200 km en dan mag er weer getankt worden maar wat ik nu ga zeggen klinkt 

niemand vreemd in de oren……. 
 
dus geen tankstation op onze 
route maar Brian weet de weg, 
maar …… dit tankstation was ook 
weg, maar goed 1 km verder was 
er wel nog een, simpel maar 
doeltreffend en goedkoop.   
  
 
 
 

 
 
De oude route weer op proberen te pakken, en na enig speurwerk deze weer gevonden. Tot we vaag 
een bord zagen waarop aangegeven dat er iets niet mocht met motoren op bepaalde dagen, maar 
wat ook weer niet goed leesbaar was, en wat niemand echt in zich opgeslagen had.  
Maar eerlijk is eerlijk het was er wel stil met motoren terwijl het er overal vol van was.   

Tot Oom agent op de weg sprong.  Jullie mogen hier vandaag niet 
rijden kwanta koste €50,- p.p., 
das balen. Ik overdrijf een beetje maar hij stond met zijn rechterhand 
motoren naar de kant te dirigeren om met zijn andere uitgestrekte 
hand zijn pinapparaat gestrekt te houden dat er gepind kon worden. 
Het komt wel goed met de Duitse staat.   
Dus pas op in Simmerath de L128 daar stond hij dus,  rij daar maar niet 
door op zon- en feestdagen.  
  
Maar goed, een heel 
klein beetje 
teleurgesteld weer 
verder. Weer mooie 

bochten en prettig rijden tussen al die andere 
motorrijders, want wat rijden er daar veel rond. (ik 
snap ze ook wel een beetje)   
Onze laatste stop was bij Hotel Talschenke op de 
Kallweg 1 Hurtgenwald.  En wie dat niets zegt, dat is bij 
die mooie slingerweg die jaren afgesloten is geweest 
maar nu weer open is. 
Vandaar uit zijn we over de mooiste wegen naar Brand gereden en vervolgens over de snelweg naar 
huis waar we rond 17.45 uur aankwamen. 

Leuk gereden en toch ook weer wat meegemaakt.  



 



  



 



 



  



12: Korte rit met BBQ 3 Juni 2023 

Door: Lenie 

Op zaterdag 3 juni was het rond 10.00 uur al druk bij de molen, de boodschappen werden gebracht 

door Lenie en Frans, Christian kwam de tafels brengen en samen met Adriaan de partytent mee 

opzetten, maar de weersvoorspellingen waren zo goed, dat we besloten deze weer naar de nishut 

terug te brengen.  

Met Francien en Gerrie nog even koffiegedronken, Mares was vrijdag onverwachts opgenomen in 

het ziekenhuis, wachtende op een pacemaker, hopelijk wordt 

deze snel geplaatst, voelt hij zich beter en kan hij weer naar 

huis. 

Daarna ieder zijns weegs, om rond 13.00 uur weer terug te 

zijn met de motoren. 

Klokslag 13.00 uur vertrok groep 1 voor een rit van 135 km, 

totaal waren er 21 motoren met rijders en 2 duopassagiers, 

groep 2 o.l.v. Christian en 3 o.l.v. Erik volgden. 

Binnendoor richting Deurne, Oirlo, langs de Maas naar Blitterswijck, Wanssum, om daar de Maas 

over te steken en deze aan de andere kant weer te volgen richting Wellerlooi, om vervolgens in 

Kevelaar te stoppen voor de koffiepauze.  

 

 

 

Het duurde niet 

lang voordat groep 

2 ook arriveerde, 

op de voet gevolgd 

door groep 3, een gezellig uurtje volgde. 

 

 

 

 

15.45 uur vertrok groep 1 weer om richting Weeze, 

Siebengewald naar Afferden te rijden,  vervolgens 

naar Boxmeer en Westerbeek.  

Prachtige rit, mooie (klap)rozen en bloeiende 

lavendel, leuke kleine en grote slingerende 

weggetjes, hoe krijgt Frans ze weer gevonden. Bij de molen aangekomen met een paar mensen alles 

zover klaargezet, tafels en stoelen naar buiten, we treffen het met het weer.  

 



Groep 1 heeft de hele rit uitgereden, na de koffiepauze was groep 2 het spoor bijster, eveneens ook 

groep 3, hebben een snellere weg richting huis gereden, jammer, de route was zo mooi. 

Rond half 6 waren de leden, die even thuis hadden 

omgekleed en de motor verruild hadden voor de fiets, 

weer terug bij 

de molen, met 

of zonder 

partner, alleen 

Noud en Mien 

waren nog 

onderweg. 

Om 17.45 uur werd de 

BBQ aangemaakt door 

Frans,  waarna 

het bakken kon 

beginnen. 

De volgende 

uren vlogen 

voorbij, er werd 

veel gebakken, 

gegeten en 

gekletst onder 

het genot van 

een wijntje, biertje of iets fris, lekker, lekker, lekker, en het was 

heel erg gezellig. 

Francien was 

nog even bij 

Mares op 

bezoek 

geweest, voor 

haar hadden 

we e.e.a. 

apart gezet, 

zodat ze 

samen met enkele na genieters nog rond de BBQ kon 

bijkletsen terwijl haar vlees gebakken werd.  

Iets na 22.00 uur was alles opgeruimd, de laatsten vertrokken naar huis 

en werd de poort door Francien gesloten.  

We kunnen weer terugkijken op een fantastische dag.  

 

 

 



  



 



 



  



15: Vrije Rit naar Borkel en Schaft 18 Juni 2023 

Door: Lenie 

Om 09.00 uur stonden er 7 motoren en in totaal 5 rijders en 2 rijdsters klaar voor vertrek bij van 

Kessel, de temperatuur was prima, 22 gr., perfect om 

te rijden, een mooie opkomst ondanks vaderdag, een 

route door de Kempen van 191 km.  

Weersvoorspelling was 30 gr., maar gelukkig 

bewolking en tot de lunch max. 24 gr. 

Via Deurne, Helmond Brandevoort richting Mierlo, 

Geldrop.  Bij de ANWB binnendoor naar Heeze, 

Leende, Hamont, tijd om iets goedkoper te tanken, 

daarna via Borkel en Schaft nog 35 km naar ons 

koffie/lunchadres, de Negende Zaeligheyt in Bergeijk. 

 

 

 

 

Inmiddels was het iets gaan regenen, maar onder 

het afdak zaten we heerlijk droog, een gezellig 

uurtje volgde, eerst koffie, dan een heerlijk 

broodje, ondertussen werd de regen iets meer.  

Bij vertrek trokken Frans en Lenie de (nieuwe) 

regenjassen aan, de anderen trotseerden de 

regen,  richting Duizel, Oirschot, een geluk dat het 

na een half uurtje weer droog werd, het zonnetje ietsje doorkwam en de temperatuur steeg naar 26 

gr. zodat de kleding weer droog was bij thuiskomst. 

Bij Herberg de Vrolijke Jager in Oirschot nog een 

korte koffiestop,  

 

 

 

 

waarna we via St. Oedenrode, Gerwen, Stiphout 

weer richting Milheeze reden, een kleine 

omleiding in Milheeze doordat het dit weekend kermis is. 

Om 15.30 uur stopten we bij van Kessel, nog voldoende tijd om de vaders te gaan bezoeken en/of de 

kadootjes in ontvangst te nemen, wederom een mooie rit door Frans uitgezet, we kijken terug op 

een geslaagde dag. 



 



 



  



 



17: Weekend Wasserliesch 7, 8 , 9 Juli 2023 

Door: Lenie 

 

Een mooie dag, om 08.30 uur staan er 14 motoren en rijd(st)ers, en 2 duopassagieres, klaar bij van 

Kessel , groepje van Jan Maas, Adriaan,  en Joop vertrekken, uitgezwaaid door de rest.  

Bij de anderen is er nog overleg om misschien in 2 groepen te 

rijden, maar uiteindelijk vindt iedereen het gezelliger om samen in 

1 groep te rijden, dus met 11 motoren, grote groep, maar het ging 

voorspoedig. Er wordt nog even naar groepje v. Dinther, Relou, 

v.Buel gezwaaid en 

weg zijn we. 

Nieuw lid Charles 

Beyer en zijn vrouw Ingrid zijn ook van de partij, gezellig.  

Na ruim 100 km koffiestop in Titz, daar treffen we ook Jan, 

Willemien, Theo, Tilly, Martien en Stien, ook groepje van 

Jan Maas komt aanrijden, hoe hebben we het kunnen 

afspreken        

We vervolgen na de koffie (met iets erbij voor sommigen) 

onze weg naar Hambach, even foto en drone moment. 

Weer door naar 

Büllingen voor de 

lunch, ook hier treffen 

we dezelfde groepjes, 

echt leuk. 

 

 

 

 

 

 

Nog even 

goedkoop tanken in Luxemburg, nog een cola (fris) stop, dan 

naar ons eindpunt Hotel 

Albachmuhle in Wasserliesch. 

Om 19.00 uur is iedereen gearriveerd en kunnen we met 33 

personen deelnemen aan het buffet met BBQ, erg lekker, de 

nodige drankjes worden genuttigd, want het is warm weer, dus 

dorstig.              



Door enkelen wordt er 

gewandeld richting Moezel, bij 

de speelplaats, sommigen 

worden weer jong       

 

 

De volgende morgen schuiven we aan voor een heerlijk ontbijt, waarna we ons gaan klaarmaken voor 

de route.  

Eerst richting de Saarschleife waar de meesten het Baumwipfelpfad gaan lopen, de anderen wachten 

beneden, helaas is de koffie nog niet klaar. Ook daar zien we de 

bekende 

groepjes 

weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terugkomst vertrekken de groepen weer ieder zijns weegs, in Losheim am See besluiten wij om 

binnen bij de airco te lunchen, het is toch wel erg warm, ook 

groepje Jan, 

Adriaan en Joop 

komen binnen,  

 

 



een gezellig uurtje volgt, daarna weer op pad richting Trier, helaas is de ijssalon dicht, volgens de 

website open, dicht???? hoe dan, op zaterdagmiddag met 35 graden????  

De groep van Willemien 

heeft elders een lunchadres 

gevonden, onder de boom, 

wat is het heet…… 

 

 

 

Na een kort bezoek aan het uitzichtpunt Petrisberg rijden we terug naar ons hotel, lekker douchen en 

een koud glaasje 

drinken.  

 

 

 

 

 

Om 19.00 uur staat het buffet klaar en ook de andere groepen zijn allemaal gearriveerd, het eten is 

lekker, bier, wijn en 

fris smaken goed. 

Een enkeling wil 

later nog wandelen, 

grot verkennen       

 

 

 

 

 

 

 



Na een goede nachtrust en een lekker ontbijt maken we ons klaar voor 

vertrek, de buienradar geeft eind van de middag regen op, dus hopen 

we op tijd thuis te zijn.  

In Malmedy geen lunch bij de bakker, helaas, ook deze is gesloten, 

terwijl op de website staat dat hij de hele dag open zou moeten zijn, 

dan maar door tot de eerste mogelijkheid, in Waimes, daar betrekt de 

lucht en worden de parasols ingeklapt, de regen komt eerder dan 

voorspeld, fijn die buienradar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Maastricht trekken we snel onze regenpakken aan en besluiten we de A2 te nemen richting huis, 

want het begint al te druppelen. Helaas zijn regenpakken niet waterdicht bij een wolkbreuk. We 

hadden het “geluk” dat de bui ons helemaal volgde tot Nederweert, er was bij ons geen stukje 

kleding meer droog, maar ook dat vergeet je weer na een lekkere douche. Maar zoals altijd. 

 

 

 

 

Wij kunnen terugkijken op een heel gezellig, mooi weekend,  super locatie, hele mooie routes, dank 

je wel Frans, en heel belangrijk ……  gezellige mensen. 

Tot volgend jaar. 



 



Rijden in groepsverband 

Met de start van een nieuw motorseizoen zullen oude en nieuw groepen motorrijders weer de 
nodige toertochten maken. Elk jaar zijn er ook weer nieuwe en dus onervaren motorrijders die mee 
rijden in groep. Zowel voor de ervaren als de onervaren motorrijder volgt hierbij een handreiking hoe 
te rijden in een groep motorrijders. 

Elke groep heeft zo zijn eigen “spelregels” hoe zij in hun 
groepje rijden. Soms zijn deze beschreven en soms gaat men 
ervan uit dat je ze “gewoon” weet. Het kan dus geen kwaad 
dat, wanneer je in een nieuwe groep gaat rijden, je vooraf 
informeert naar de bijzonderheden of “spelregels”. 

Basis spelregels om veilig in een groep te rijden: 

Maak de groep niet te groot. Afhankelijk van de ervaring is de 
omvang van een groep 5 tot maximaal 8 motorrijders. 
Wanneer de groep groter wordt bezorg je het overige verkeer 
steeds meer overlast. Ook is het dan voor de voorrijder niet 
meer te zien of iedereen in de groep nog mee kan komen. 

In een groep rijdt de meest ervaren rijder op de voorste positie. 
Op de tweede positie rijdt de minst ervaren c.q. minst snelle 
rijder. Op de derde positie degene die daarna het minst 
ervaren is etc. etc. De laatste rijder ten slotte is ook weer een 

ervaren rijder. De tweede rijder geeft als het ware de snelheid aan. Hij rijdt een tempo dat voor hem 
goed te doen is en waarbij hij in zijn comfort zone veilig kan blijven rijden. De voorste rijder en 
overigens de rest ook, past zijn snelheid aan de tweede rijder aan. 
Schaam je echter niet wanneer je op de tweede positie rijdt. Iedereen heeft het moeten leren. Het 
spreekt vanzelf dat wanneer je ervoor kiest om in een groep te rijden dat ook jij je snelheid aanpast 
aan de minst ervaren rijder. Je gaat hem natuurlijk niet opjagen, ook niet met allerlei goed bedoelde 
opmerkingen of grapjes. Wil je liever je eigen tempo rijden dan is dat natuurlijk ook goed, maar ga 
dan niet in een groep rijden. 
In een groep is het gebruikelijk dat er in een baksteenformatie wordt gereden. Dat betekent dat de 
rijders om en om links en rechts binnen de rijbaan rijden. Het voordeel hiervan is dat de groep qua 
lengte een stuk compacter wordt. Ook is het zicht naar voren beter dan wanneer iedereen in één lint 
achter elkaar rijdt. Wanneer je in baksteenformatie rijdt hou je nog steeds voldoende afstand van je 
voorganger. Nooit kom je met het voorwiel van jouw motor naast het achterwiel van je voorganger. 
Je voorganger moet er blind op kunnen vertrouwen dat hij direct zijdelings kan uitwijken wanneer dit 
nodig is. Hou die ruimte dus open! 
Vrijwel altijd blijft iedereen zijn positie in de groep vasthouden, wat er ook gebeurt. Behalve wanneer 
er een bocht gereden moet worden, dan rijdt iedereen zijn eigen (ideale) bochtlijn en na de bocht 
wordt de oude positie weer opgepakt. Dit vasthouden aan de positie wordt soms volgehouden tot 
het uiterste. Ook in die gevallen wanneer je in alle redelijkheid dit niet van iemand kunt of mag 
verwachten. Neem bijvoorbeeld een provinciale tweebaansweg waar je in de linker rij van de groep 
een positie inneemt. Er komt een flinke vrachtwagen jullie tegemoet. Blijf je jouw positie vasthouden 
of verplaats je naar rechts waarbij je in de weg gaat rijden van de motorrijder (schuin) achter je. Zo 
zijn er legio voorbeelden te noemen waarbij het slim is wel te verplaatsen binnen de groep en dus 
(tijdelijk) van de formatie af te wijken. In veel groepen worden deze verplaatsing niet op prijs gesteld, 
maar wij adviseren je dringend om eerst en vooral te denken aan je eigen veiligheid en daarna aan de 
veiligheid van de groep. 



Jouw manier van kijken in een groep moet feitelijk net zo zijn als wanneer je individueel rijdt. Ver 
voor uit kijken en ook breed kijken. Focus je niet op je voorganger maar kijk voor jezelf en reageer 
voor jezelf. Als je dit goed doet heb jij al veel eerder dan je voorganger verkeerssituaties gezien die 
om een reactie vragen. Gebruik ook je spiegels heel veel. Houd de motorrijders achter je goed in de 
gaten. Waar rijden zij? Kun je veilig een (nood)stop maken of moet je uitwijken? 
De afstand van de motorrijder die één positie voor jou rijdt (dus in de andere rij) kan wat korter zijn 
dan gebruikelijk. Immers wanneer hij moet remmen blijft er voor jou nog voldoende rijbaan over om 
ook te remmen. De afstand van de motorrijder direct voor je moet wel voldoende groot zijn om 
normaal te kunnen reageren. Vuistregel voor een minimale veilige volgafstand is de 2 seconde regel. 
Rijdt degene voor je een vast punt voorbij dan mag jij daar pas na 2 seconde voorbijrijden. 
In het ultieme geval heeft iedereen binnen de groep de beschikking over de te rijden route. Dan kan 
via een routerol, een kaart of een navigatiesysteem zijn. Heeft niet iedereen de beschikking over de 
route dan zijn er verschillende mogelijkheden waarbij iedereen dezelfde route rijdt. 
Een manier is dat er bij elke richtingverandering gewacht wordt op de laatste rijder. Staat er niemand 
te wachten dan is het dus een kwestie van rechtdoor blijven rijden. 
Een andere manier is dat in ieder geval bij de voorste rijder de route bekend is. Bij elke 
richtingverandering blijft de rijder die op dat moment in tweede positie rijdt op dat punt staan en 
wijst de rest de richting. Tot de laatste rijder aankomt. De laatste rijder is een vaste rijder en wordt 
niet gewisseld. De tweede rijder voegt voor de laatste rijder weer in en uiteindelijk rijdt die weer 
achter de voorrijder en begint het spel overnieuw. 
Voel jij je niet prettig in de groep, ben je het niet eens met het rijgedrag van een of meerdere 
groepsleden, verlaat dan de groep en rij zelfstandig verder. Behoudt je eigen normen en waarden en 
laat je niet verleiden mee te doen met eventueel groepsgedrag. 
Veel veilige motorkilometers gewenst. 
 
Met dank een verkeerstraining Nederland. 



 



  



19: Blokhut weekend 26 , 27 Augustus 2023 

Door: Luuk en Hanneke 

Zaterdagochtend om 9.00 uur verzameld bij Tankstation  
v Kessel te Milheeze om daar de rit richting Lemelerveld, 
Overijssel te starten.  
Eén vroege motorrijder, welke zijn roots dichtbij Lemelerveld 
liggen, was erg enthousiast en wilde het terrein van v Kessel al 
om 8.00 uur verkennen. 
Eenmaal getankt werd de groep van in totaal 16 personen 
verdeeld in tweeën.  
 
Eerste stop de Posbank in Rheden. 
Het weer was ons goed gezind en de rit tussen de bomen was prachtig ondanks dat wij de weg 
moesten delen met de vele fietsers.  
Na een bakje koffie en een stuk appeltaart met slagroom en 

een blik op 
de 
prachtige, 
paarse 
heide was 
het weer 
tijd om te 
vertrekken,  
 

 
 

echter de motor van onze Overijsselaar weigerde zijn weg richting het mooie oosten te vervolgen. 
Nadat een aantal mannen rondom de motor hadden gestaan met hun handen in de broekzakken en 
hun visie hadden gegeven over het mogelijke probleem, was het toch echt tijd om lid te worden van 
de ANWB. 
Met één man minder vervolgde het konvooi de rit richting “Gallery Aaldering” in Brummen. Dit was 

niet zo makkelijk aangezien er in Brummen blijkbaar op zaterdag ook aan de 
weg gewerkt werd.  Na een aantal 

omwegen zijn 
we er toch 
beland. We 
werden 
begroet door 

een aantal prachtige auto’s en motoren 
die ( in ieder geval voor mijn 
portemonnee) onbetaalbaar waren.  



Een dertigtal kilometers later was het tijd voor lunch! , boven op de Holterberg bij restaurant 
Hollywood waren ze niet zuinig met de 
porties, zelfs de grootste eters hadden 
moeite 
met hun 

boerenomelet. Een enkeling had nog ruimte voor ijs.  
 
 
 
Het “American motorcycle museum” in Raalte was de laatste 

stop, een verzameling 
van Harley’s en Indians.  
 
 
 
 
 
Bijna aangekomen bij 
onze bestemming 

herkent onze voorste rijder een motor op de hoek van de 
straat, het is onze verloren Overijsselaar! Het probleem met 
de motor bleek elektrisch en was na een bezoek aan de plaatselijke garage snel verholpen.  
 

Eenmaal aangekomen bij de blokhutten installeerde iedereen zich en 
was het toch weer tijd voor een bakje koffie.  
 
 
Nadat iedereen zich 
erbij neer had gelegd 
met wie hij of zij de 
blokhut deelde was het 
tijd voor avondeten, 
een korte wandeling 
van onze camping 
vandaan. 

 
 
 
 
 
Iedereen had een goede eetlust opgebouwd tijdens het rijden.  
Sommige namen nog een laatste drankje terwijl de rest richting camping ging om daar nog even na te 
praten en even later het stapelbed in te duiken voor een welverdiende nachtrust. 
 



Zondagochtend 8.00 uur stonden Frans, Lenie, Willemien en 
Gisele het ontbijt voor te bereiden, 
gebakken ei met spek.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat iedereen zich tegoed had 
gedaan aan de eieren en spek,  
en zich had opgefrist,  

 
was het tijd om in te pakken en terug te rijden naar het zonnige zuiden, 
sommigen van ons kregen al heimwee. 
 

Een koffiestop bij de 
stoomtrein in Boekelo 
 
Het zonnetje scheen 
tussen de wolken 
door, soms dreigde het 
te gaan regenen maar 
dit bleef uit, tot na de 
lunch bij  
 

Restaurant Engbergen in Gendringen. 
 
 
De laatste 100 km kwam dan toch de regen, even omkleden 
en klaar voor het laatste deel van de rit richting Brabant. 
  
 
 
 
 

 
Iedereen bedankt voor het zeer geslaagde weekend! 
 
Luuk en Hanneke 
 

 



  



  



21: Lange Vrije rit Voerstreek 9 September 2023 

Door: Lenie 

Om 08.00 uur stonden er toch 7 motoren en 8 leden klaar om 

aan de lange rit van 333 km te beginnen, ondanks de 

weersvoorspelling dat het 32 gr. ging worden.  

In Asten ging het even mis, 

Herman gebaarde dat 

hij discoverlichting 

had, gestopt, maar we konden het zelf niet verhelpen, ANWB werd 

gebeld en Herman zou mogelijk nakomen als het euvel 

verholpen was. Niet leuk om iemand van de groep achter te 

laten. 

 

De eerste 100 km ging verder voorspoedig, 

stukje binnendoor, stukje snelweg, weer 

binnendoor naar de uitkijktoren in 

Mesch, daar even de benen gestrekt en de 

trappen beklommen, mooi uitzicht. 

 Inmiddels had Herman geappt naar 

Frans dat de motor gemaakt was en hij een eigen route, deels binnendoor, 

naar de Bokkerijder in Vaals zou rijden.  

 

 

Wij verder door naar de koffie, na een afsluiting m.b.t. 

dorpsactiviteiten in de buurt van Voeren, en de nodige 

omleiding, stopten we in Mheer voor een kop koffie en 

een heerlijk stuk Limburgse vlaai, al dan niet met slagroom.  

 

De temperatuur was nog aangenaam, maar we voelden de warmte al wel opkomen. 

 

Onderweg nog even 

gestopt bij de oudste 

viskwekerij de 

Commanderie in Voeren, 

daarna helaas weer een 

omleiding richting Vaals, 

waar we uiteindelijk toch 

op tijd voor onze lunch bij 

de Bokkerijder 

aankwamen, waar Herman 

al op ons wachtte.  



Een gezellig uurtje volgde, waar de temperatuur inmiddels 

was gestegen naar 30 gr.,  

 

 

 

 

we vervolgden onze route via het drielandenpunt naar België,  

waar we de benzinetank volgooiden (scheelde toch 0,26 p.ltr.), door richting Maastricht, waar we de 

snelweg opgingen, inmiddels 32 gr. pfffff 

 

Bij het restaurant met die grote vogel in Urmond de laatste stop voor een glas fris en een heerlijk 

ijsje, nog gezellig nakletsen en dan toch maar weer de warmte in voor het laatste stuk naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wederom een mooie dag met een afwisselende route door het mooie Limburgse – Belgische 

landschap,  met een gezellige groep. 

 

  



 



23: Het Zwarte Woud 14 t/m 18 September 2023 

Door: Lenie 

Rond 08.00 – 08.30 uur begonnen de deelnemers van 5 dagen Schwarzwald aan de rit van 547 km, 

Jan en Joop waren al een dag eerder vertrokken, en hadden halfweg een overnachting. 

De groep van Jan, Willemien, Theo, Tilly, Frans en Lenie besloten om de eerste 400 km snelweg te 

rijden en vanaf Baden Baden binnendoor, ook Noud en Teun reden dezelfde route, die ontmoetten 

we onderweg een paar keer. 

De groep van Christian, Willy, Mario, Jan en Koen had een andere route en zagen we in Biberach. 

Na een lange rit over de snelweg, die achteraf toch wel meeviel,  met de 

nodige korte stops, reden we verder via de 

500 van Baden Baden richting Biberach, bij de 

Mummelsee even genoten van de omgeving 

en een kop koffie met heerlijke 

Schwarzwalderkirsch, Willemien was jarig en 

trakteerde, natuurlijk even toegezongen, volgend jaar weer?        

Via mooie bochtjes naar Zell am Harmersbach en daarna Biberach, 

gezellige uurtjes volgden, het eten was 

heerlijk en de drank ruim voldoende, ook hier 

Willemien weer toegezongen en wij op een 

heerlijk drankje getrakteerd, proost!!!!!  

 

De volgende morgen na een uitgebreid ontbijt, waar iedereen om 08.00 uur aanwezig was       ,  

vertrokken Jan, Joop, Noud en Teun om de rit van Dag 2 te rijden, ook onze groep reed deze rit, en 

troffen we elkaar bij de bakker tijdens de koffie, de Schwarzenbachtalsperre bekeken, na heel veel 

mooie bochtjes kwamen we bij Allerheiligen, daar 

geluncht en zijn Jan, Tilly en Lenie nog even naar 

de waterval geklauterd, 

terwijl Frans, Willemien 

en Theo heerlijk op het 

bankje zaten. 

 

De groep van Christian, Jan, Koen en de “jonkies” was naar de 

waterval van Schaffhausen geweest, ook heel veel snelle 

wegen met mooie bochten gereden.  

 



 

Wederom een gezellige avond, waarna we ons bed op tijd opzochten. 

Zaterdag ochtend weer allemaal op tijd paraat       , na het ontbijt nog gezellig een extra kop koffie, 

tijd zat. 

Christian reed met zijn groep richting 

de Vogezen, ook supermooi, maar 

je kunt niet alles zien in drie dagen, dus 

misschien wij volgend jaar. 

 

 

De andere 2 groepen vertrokken om de rit van Dag 3 te rijden, Erste Weltgrösste Kukucksuhr in 

Schonach, de Kandel, naar Platte voor de 

lunch,  

 

 

 

St. Peter, Triberg en weer terug, weer een supermooie 

route van Frans. 

 

 

Wederom eten        , was zeker weer gezellig met stoere verhalen, veel gelachen.  

Zondagochtend wederom op tijd ontbijten met de hele groep, de laatste rij dag in ‘t Schwarzwald,  

Koen vertrekt naar huis, mag maandag werken, maar ook Willy rijdt met 

hem mee, slechte achterband. Noud en Teun hebben de buienradar 

bekeken en de dreigende regen voor maandag doet hen besluiten om 

ook zondag naar huis te rijden, is mooi geweest zeggen ze.  

 



De anderen rijden allemaal de rit van Dag 4, deze gaat richting Titisee en Schluchsee, ook nu weer 

bochtjes, heel veel bochtjes, hele mooie bochtjes, het kan niet op. 

 

 

 

 

’s Avonds als afscheidsdiner, eindelijk de Duitse Schnitzel met pommes op het menu, heerlijk, we 

merken dat iedereen toch wel moe is 

van al dat stuurwerk, en slapen op een 

vreemd bed is ook anders.  

 

De laatste dag na het ontbijt vertrekken we weer richting Nederland,  we starten met een beetje 

regen, het eerste half uur is nat. 

Daarna ff tanken, en koffiedrinken, 

de regenpakken kunnen uit, het  

 

 

zonnetje komt,  

 

 

na de nodige stops komen we bij Maastricht 

en rijden we de A2 op richting Nederweert, 

maar helaas bij St. Joost 3 uur file, dan maar 

binnendoor naar Urmond voor een laatste stop bij het restaurant met die vogel. 

De file is iets minder, volgens de heren, maar nog steeds heftig, en 

besluiten we om binnendoor naar huis te rijden, maar dat had 

iedereen daar gedacht, en ook dat schoot niet op, ondertussen 

kwamen er grote zwarte wolken vanuit het westen naar ons toe.  

Na de eerste trage kilometers kunnen we gas geven, niet echt regen 

gehad maar in de buurt van Meijel zien we dat het daar erg geregend heeft, mooie regenboog, de 

weg ligt vol plassen, dus worden de broekspijpen toch wel en beetje nat. 

Wij (ons groepje), maar ook het hele bestuur kan terugkijken op een zeer geslaagd en gezellig lang 

weekend in het Zwarte Woud, voor herhaling vatbaar.  



  



  



25: Korte vrije rit Berg en Dal 8 Oktober 2023 

Door: Lenie 

Een beetje fris, maar redelijke vooruitzichten qua weer, om 09.00 uur staan 13 leden, en 1 potentieel 

lid klaar om de 189 km te trotseren, Frans en Lenie rijden 

met de kleindochters 

achterop. 

 

 

 

 

Er wordt besloten om in 2 groepen te vertrekken, groep 1 met Frans voorop en groep 2 onder leiding 

van Jan Bukkems. 

Door de vele wegwerkzaamheden die we tijdens het voorrijden waren tegengekomen, had Frans de 

route iets moeten verleggen, maar ook deze was erg mooi, met weggetjes waar menigeen nog nooit 

had gereden. 

Richting Wanssum, een stuk langs de Maas, richting Duitsland, waar we na 85 km in Kleve bij de 

warme bakker heerlijke koffie/chocomel dronken, met iets erbij 

natuurlijk, daarna nog even 

goedkoop tanken, vervolgens 

richtingen Millingen aan de 

Rijn,  

 

 

 

verder langs de Waal naar Nijmegen, Goesbeek, Plasmolen, waar we bij Mallejan een tafel hadden 

gereserveerd voor de lunch. 

Een gezellig uurtje volgde. 

De laatste 45 km reden we als 1 groep terug richting Milheeze, waar we rond 14.45 uur allemaal weer 

arriveerden. 

Wederom een mooie herfst rit .  

 



  



  



  



27: Snertrit 22 Oktober 2023 

Door: Lenie 

Om 09.00 uur stonden er 26 motoren en 31 (bij)rijders(sters) 

klaar bij van Kessel, 13 gr. kleine kans op een buitje, heerlijk 

snertweer dus. Ook de motorvrienden van Pieter uit het midden 

des lands waren weer aanwezig, gezellig. 

Er werd besloten om in 3 groepen te rijden, Frans vertrok als 

eerste met 10 motoren, daarna de groep van Jan Bukkems, en 

daarna de groep van Christian. 

Binnendoor richting de Bikkels, Liessel, Helenaveen, langs Toverland, Grubbenvorst, Venlo, over de 

grens naar Nettetal, waar bij 

Café Crema de koffie met 

gebak klaar stond, kort na elkaar 

stopten daar alle 3 de groepen, 

een gezellig half uurtje volgde.  

 

Opgewarmd vervolgden we onze weg richting Swalmen, 

Roermond, Meijel, Lierop, een supermooie rit waarna 

uiteindelijk de snert op ons wachtte bij Grotel’s Genieten in 

Bakel.  

Ook daar was Jan Maas, hij reed niet mee, maar de snert liet hij zich niet voorbijgaan       , ook waren 

we erg blij om Mares en Francien daar te zien, genieten van de erwtensoep met roggebrood spek, 

voor sommigen tomatensoep, een lekker kopje 

koffie of een glas fris, nakletsen over de rit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen was het gaan regenen, volgens de buienradar na 14.30 uur weer droog, en jawel , we 

kwamen nagenoeg droog thuis aan. 

Een mooie laatste officiële rit van dit seizoen. 

 

  



 



 



29: MCL Feestavond 28 Oktober 2023 

Door: Lenie 

Tussen 19.00 en 19.30 uur werd het steeds drukker bij Zaal de Molen in Milheeze, totaal 33 leden en 

diverse partners verzamelden zich, onder het genot van een kop koffie/thee voor de feestavond. 

Willemien opende de avond en verraste Frans en mij met een grote bos bloemen en een eetbon, als 

dank voor het maken van de routes en het bespreken van restaurants 

en hotels m.b.t. de lunch adressen voor onderweg en de weekenden. Wij 

doen dit heel erg graag, hebben er plezier in en ….. het houdt ons van de 

straat      , maar toch erg leuk om te horen dat dit gewaardeerd wordt en zo 

verrast te worden. 

 

 

 

Rond 19.30 uur stond het overheerlijke warm/koud buffet klaar, 

waarvan drie kwartier later niet veel meer over was        

Hierna werden 8 Oudhollandse spellen klaargezet en onderling groepjes gevormd om te gaan spelen, 

enkelen uitgezonderd, zij vonden het bijkletsen gezelliger dan spelletjes doen, vrijheid blijheid, maar 

       ze weten niet wat ze gemist hebben 

Het hamertjesspel was zeker de favoriet, enkele leden 

waren erg fanatiek, ben blij dat ze zo niet op de motor zitten 

tijdens de ritten. 

Rond 23.30 uur zijn de puntenlijsten bekeken, wat een 

enorm karwei was, niet iedereen had alle spellen gespeeld, 

maar uiteindelijk 

waren toch de 

winnaars bekend. 

 



 

Op de 3e plaats Jan Relou 

Op de 2e plaats Theo van Buel 

Op de 1ste plaats Mien van Deursen 

 

 

 

 

 

 

 

Nogmaals allemaal gefeliciteerd.  

Tot 01.30 uur werd er nog nagekletst door een klein groepje, nog even een spelletje gespeeld voor 

spek en bonen (natuurlijk het hamertjesspel), een geluk dat de 

klok een uur 

teruggaat, lijkt het 

niet zo laat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij als bestuur kunnen terugkijken op en gezellige afsluiting van een geslaagd motorseizoen, mooie 

ritten, gezellige weekenden en over het algemeen goed weer, op naar 2024 
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