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1: Beste Motorvrienden en vriendinnen 

Er is me gevraagd om het voorwoord te doen als nieuwe 

voorzitter van Motorclub Laurentia, voor in ons Jaarboek. 

Mijn naam is Willemien Relou Aarts, ik ben getrouwd met Jan 

Relou, we wonen in Milheeze en hebben 3 kinderen.  

Deze wonen allemaal samen en inmiddels hebben we 3 

kleinkinderen en is er nog eentje op komst. 

De meesten onder ons zullen mij wel kennen, want ik ben al 24 

jaar lid van Motorclub Laurentia, en rijden Jan en ik al 23 jaar 

samen motor. Waar we zeer van genieten. 

Ik heb de voorzittershamer van Adriaan overgenomen en wil 

me zo goed als mogelijk is, daarvoor inzetten 

. 

Na 2 Corona jaren hebben we het afgelopen jaar toch weer alle ritjes, die in onze agenda stonden, 

kunnen rijden. 

 

Zoals de motorzegening op 2e Paasdag, dat weer door vele motorrijders(sters) bezocht werd. 

Altijd weer een succes en net als dit jaar weer vele kijkers. 

 

We hebben het afgelopen jaar mooie tochtjes gereden, zoals de rit met BBQ, de diverse vrije ritten, 

rijden door de Duitse Eifel tijdens het gezellige weekend in Selters en weekendje in de blokhut, deze 

keer in Luxemburg, altijd supergezellig... 

Tijdens de snertrit waren we weer met velen en de snert was heerlijk ook al was de 

buitentemperatuur aan de hoge kant. 

De feestavond was in de roos geschoten haha… bij sommigen natuurlijk. 

Ja het was weer een mooi motorjaar waar we op terug kunnen kijken. 

Nog een dankjewel naar Frans en Lenie die samen elk jaar weer een mooi boek in elkaar zetten, en 

dat ziet er altijd netjes uit…. Top. 

De adverteerders en begunstigers bedankt voor het steunen van onze club. 

Een dikke pluim voor mijn medebestuursleden Lenie, Loes, Christian en Patrick die het hele jaar bezig 

zijn voor onze club. 

Dankjewel hiervoor. 

 

Wij wensen jullie alle gezondheid toe en weer veel motorplezier in 2023. 

Groetjes Willemien 



 



  



2: Agenda MC-Laurentia 2023 
Maand Datum Evenement Plaats Aanvang 

     
Maart ma   6 Algemene ledenvergadering De Schans 20.30 uur 

     

April ma 10 Motorzegening + Toertocht Kerkplein   9.30 uur 

     

April zo  16* Peelland Truckrun Van Kessel 10.00 uur 

     
Mei za    6 Vrije rit lang van Kessel   8.00 uur 

     
Mei ma 29 Ad van de Burgt rit van Kessel   8.00 uur 

     

Juni  za   3* Vrije rit kort + BBQ van Kessel 13.00 uur 

     

Juni zo  18 Vrije rit kort van Kessel   9.00 uur 

     

Juni zo  25 TT Assen van Kessel   6.00 uur 

     

Juli 7-8-9* Weekend Wasserliesch diversen    _._   uur 

     

Augustus 26-27* Weekend Blokhut van Kessel   8.00 uur 

     

September za  9 Vrije rit lang  van Kessel   8.00 uur 

     
Oktober zo  8 Vrije rit kort van Kessel   9.00 uur 

     
Oktober zo 22* Snert rit van Kessel   9.00 uur 

     

Oktober za  28* Feestavond ?? 19.00 uur 
 
 

Wijzigingen voorbehouden 
 

Zie anders www.mc-laurentia.nl op de nieuwspagina 
 

Alle vrije ritten vertrekken bij tankstation van Kessel 
 

Alle in rood gedrukt is opgeven bij het bestuur* 
 

Alle ritten in zwart gedrukt worden ook per E-mail verstuurd 
Uiteraard zijn introducees ook van harte welkom op deze ritten 
De routes zijn beschikbaar voor TomTom en Garmin (GPX) 

http://www.mc-laurentia.nl/


  



5: Motorzegening 2e Paasdag 18 April 2022 

Door: Lenie 

 

Na 2 Corona jaren waarin we tijdens Pasen in lockdown zaten, en een motorzegening niet mogelijk 

was, hebben we er nu geweldig veel zin in. 

Om half 9 is het bestuur met partners aanwezig, ook Bert meldt zich, de partytent wordt opgezet, de 

koffiepot pruttelt, het podium opgehaald en in elkaar gezet. 

Rond half 10 komen de eerste motoren aanrijden, de koffie is klaar, het is stralend weer, voorspelling 

van 19-20 graden, kan niet beter. 

Bert heeft ons gevraagd of wij, als bestuur, open staan voor het goede doel waarvoor Blue4Charity 

zich dit jaar inzet en sponsortochten(per fiets) organiseert, en met de vraag of hij mag rondgaan voor 

een vrijwillige bijdrage voor de  Stichting Wens Ambulance, zij vervullen 

geheel vrijwillig de laatste wens van een terminale patiënt.  

Paashaas Senna wordt door Willemien geschminkt, om 10.00 uur gaat 

Bert haar ophalen op de motor en rijden ze naar  molen Laurentia, waar 

de Wens Ambulance op hen wacht. Paashaas in de Wens Ambulance en 

op naar het Kerkplein.  

We hebben van Bert 

vernomen dat er een 

mooi bedrag is 

opgehaald, wat geheel 

ten goede komt aan de 

Stichting Wens 

Ambulance. 

Om 11.00 uur vraagt 

voorzitter Willemien ieders aandacht, inmiddels is 

het Kerkplein en ook de daarachterliggende straat volgestroomd met motoren, na een 

welkomstwoord geeft zij de microfoon aan Bert, die nog eens het goede doel toelicht, aangevuld 

door de chauffeur van de Wens Ambulance. 

Dan is het woord aan Diaken Frank van der 

Geld, die zelf ook met de motor gekomen is, 

en natuurlijk niet ongezegend mag 

vertrekken, aan onze voorzitter de eer om 

na zijn toespraak en gebed deze zegening 

uit te voeren.  Vervolgens stapt het bestuur 

op de motoren om zich te laten zegenen, 

waarna heel veel anderen volgen, in totaal 

zijn er 215 motoren gezegend. Voor iedere 

motorrijder(ster) had de diaken een 

persoonlijk woord, fijn dat hij zo betrokken 

is bij onze hobby.  



Diverse motorclubs, motorrijders uit de omgeving, 

maar ook uit andere delen van het land zijn naar onze 

motorzegening gekomen, fantastisch. 

 

 

 

 

Na afloop 

worden tent 

en podium 

opgeruimd 

door het 

bestuur en 

een aantal 

vrijwilligers, 

vele handen 

maken licht 

werk, dan is er 

een broodje en een kopje soep voor de liefhebber, zodat we 

gevoed aan onze motor rit van 130 km kunnen beginnen. 

Via Deurne, Griendtsveen, Helenaveen, Baarlo richting de 

Maas, langs de Maas naar Kessel waar we bij Baron Frits 

hebben laten weten dat er mogelijk een aantal motorrijders 

op bezoek kunnen komen.  

Onze tafel staat gereserveerd, we hebben met 14 mensen koffie, fris en iets erbij genuttigd, waarna 

we de 2e helft van de rit gingen vervolgen. Een hele mooie route, met als extra dat door het mooie, 

warme weer veel struiken en bomen in bloei stonden en waren de frisse groene blaadjes al te zien, al 

slingerend binnendoor terug naar Milheeze. 

Wij als bestuur kunnen terugkijken op een geslaagde, fantastische dag.  



 





7: Peelland Truckrun 12 Juni 2022 

Door Lenie: 

 

Een kopje koffie, ontvangst van ons lunchpakketje, aantrekken van de veiligheidshesjes. 

De leden van MC Laurentia (met nog veel andere motorrijders) zijn er na 2 jaar weer klaar voor.  

                                                                                                                               

De briefing werd dit jaar gehouden door Monique, er worden  nog enkele tips gegeven, waarna de 

motorrijders verzocht worden zich voor de colonne vrachtwagens op te gaan stellen, om,  precies om 

11.00 uur, na het vertreksein vooruit te rijden en de kruispunten/rotondes die aan de route liggen 

verkeersveilig te maken/houden.  

 

Voor de 32e keer een colonne met dit 

jaar 175 vrachtwagens met chauffeurs 

en hun bijrijders, mensen met een 

beperking die door deze tocht 

wederom een geweldige dag hebben 

gehad.  

 

 

Langs de route was er zoals gewoonlijk volop bekijks en werd er onophoudelijk gezwaaid en 

geclaxonneerd. Een belevenis die de deelnemers zich nog lang zullen heugen. 

 

 

 

Zondag 12 juni, een mooie, warme zonnige dag, 

heel veel blije gezichten in de 

vrachtwagencabines, daar doe je het voor.  

 

 

 

 

 

Na terugkomst was er koffie, frisdrank en een attentie voor alle motorrijders, en kon je genieten van 

een demonstatie met miniatuurvrachtwagens, wederom een geslaagde dag, volgend jaar zijn we 

zeker weer van de partij. 



  



 



9: Borgloon lange route 30 April 2022 

Door: Lenie 

Bij vertrek 8 gr. beetje fris, maar de vooruitzichten 

zijn goed, om 08.05 uur stonden 11 rijders en 1 

rijdster klaar voor vertrek bij van Kessel, Willemien 

kwam ons wel uitzwaaien, maar kon helaas niet 

meerijden door een kleine blessure aan haar hand. 

Na de Paasrit was dit de eerste lange route in 2022,   

3 nieuwe leden rijden deze met ons mee, Herman, 

Koen en Kjell welkom bij de club. 

We besloten om in 1 groep te vertrekken, is 

gezelliger, in elk geval tot het eerste koffiepunt, mocht de groep toch te groot blijken dan konden we 

daarna alsnog in 2 groepen verder rijden. 

Via Lierop, Sterksel richting Weert, Kinrooi, om bij de McDonalds in Maasmechelen een lekker kopje 

koffie/chocomel te drinken, gingen pas om 10.00 uur open, 5 minuutjes te vroeg, maar het was het 

wachten waard. 

Joop gaf aan dat zijn motor een vreemd geluid maakte, 

probeerde toch verder te rijden, maar na totaal 120 km 

besloot hij om terug te gaan richting Maastricht en 

daar de ANWB te bellen. Christian is met hem 

meegegaan, uiteindelijk motor op transport en Joop 

achterop bij Christian richting Milheeze, jammer dat 

deze mooie dag zo moet eindigen. 

 

De rest van de groep vervolgde zijn/haar weg richting Borgloon, waar we de Zwevende Kapel 

bewonderen en daarna na 6 km de lunchstop bij de Baron,  

 

 

 

 



het duurde ff voor de kippen de eieren hadden gelegd, 

maar de “omelet de Baron” en overige broodjes 

smaakten heerlijk.                                  

Bij het afrekenen bleek dat de eigenaar 2x per jaar een 

uitwisseling heeft met de Carnavalsvereniging uit 

Gemert, dus berucht in heel Borgloon        

 

 

 

              

 

 

Na de lunch was de temperatuur 15 gr. geworden, zeer 

aangenaam, de route werd vervolgd en na 500 mtr. 

kwamen we bij de parkeerplaats van de Doorkijkkerk, 

motoren geparkeerd, en te voet verder, blijkt dat we beter 

100 mtr. verder hadden moeten parkeren, nu een extra klim 

langs de fruitbomen. Maar het resultaat was mooi, prachtig 

uitzicht, de kerk van binnen en buiten bekeken en weer 

terug gewandeld naar de motoren. Nu gas erop, we 

moesten nog 144 km en het was al 15.30 uur geweest, mooie wegen, mooie bochten, mooie 

plaatsjes richting Riemst, daar de bekende haarspeldbocht naar de brug over de Maas, nog ff de 

benen strekken en een geluksmoment voor Ton.  

 

 

 

 

 

 

De laatste koffie/ijsstop in Urmond bij het restaurant met die vogel op het dak, vanaf hier rijden Ton 

en Koen naar Eindhoven, de rest neemt ook de A2 naar Nederweert, het is laat genoeg. 

We kijken terug op een hele mooie, gezellige dag, weer een supermooie route gemaakt Frans.  



  



11: Ad van de Burgt rit 6 Juni 2022 

Door: Christian 
 

Blijft spannend dat weer, elk jaar weer opnieuw. 

Ook nu, er was toch redelijk weer voorspeld, maar ook de mogelijkheid dat er wat buitjes zouden 

kunnen vallen, daarover later meer. 

Om acht uur, of beter gezegd iets over 8, 

stonden er 10 motoren bij van Kessel klaar 

voor de rit, meer dan andere jaren en 

boven verwachting.  

Een mooie groep rijders die rond kwart over 

8 richting Helmond vertrokken. 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar had Frans een mooie rit 

uitgezet. Veel bekende plekken gezien met 

de mooiste bochten, maar dan op een 

ander manier daarnaartoe gereden.   

 

Anders was al dat we nu via Maastricht de Eifel inreden en deze keer niet via Aken.  

Een mooi bijkomend voordeel was dat de benzine op het moment bijna 40 cent goedkoper was, dus 

de zuinigen onder ons hadden de tank bijna leeg en moest er natuurlijk getankt worden, wat ook een 

mooie gelegenheid gaf om even te 

pauzeren en bij te praten.   

 

 

 

 

 

Maar ook begonnen de eerste druppels 

te vallen, stoer als wij zijn toch maar 

vertrokken en stilletjes zitten hopen dat 

de regen snel weer over zou gaan.  

En dat viel eigenlijk wel een beetje 

tegen, maar goed na 3 kwartier 

ongeveer werd het droog en begon de 

weg ook langzaam op te drogen.  Het 

was natuurlijk al wel een beetje 

spannend rijden met een natte weg, maar nu kon het dan toch een beetje verantwoord harder, wat 

best goed ging.  

Na een paar keer stil gestaan te hebben werd het tijd om iets te eten. Dan is het natuurlijk altijd even 

zoeken, maar geen nood, ons bekende Duitse frietkot kwam weer in zicht, als ik het me goed 

herinner is dat in Gemund. Eenvoudig maar doeltreffend, braadworst met pommes wat wil je nog 

meer in de Eifel, bochten en braadworst.  



Precies daaraan moet ik denken als ik aan de Eifel 

terugdenk. (Misschien zou een schnitzel ook nog kunnen).  

Tegen 14.00 uur weer op pad en het begon erom te 

spannen of het allemaal gehaald kon worden, zodat we op 

tijd weer thuis waren. Maar goed onze vriend de regen 

kwam ook weer opdagen. En natuurlijk wij gewoon weer 

doorgereden met een prima regenpak achter onder de 

snelbinder.  

Toch was er één die wel goed nat werd in zijn kruis en 

besloot om toch maar een regenbroek aan te doen.  

Maar dat zeiden de eersten niet, dat er achter afvallers 

waren. En als je dan doorrijdt is het even later zoeken.  

Maar goed wij gestopt en gewacht en na wat omzwervingen 

elkaar toch weer gevonden. 

Dat had wel even wat tijd gekost en hebben we besloten om niet meer te stoppen, maar op de 

brommert te blijven zitten om wat afstand te kunnen maken. Dat lukte aardig want het is bekend, 

dat als je je regenpak aandoet het stopt met regenen en kun je dus weer goed doorrijden.  

Weer richting Nederlandse grens en wat doe je dan als echte Nederlander, toch even stoppen voor 

de grens om goedkoop te tanken en een ijsje te eten. (Winst weer weg) 

Bij Herkenbosch zijn we de grens weer overgestoken en vanaf Roermond via de snelweg naar huis 

gereden.  

Om 17.30 uur allemaal gezond weer thuis precies wat gepland was.  

 



  



  



13: BBQ en route 7 Mei 2022 

Door: Lenie 

Tussen 12.45 en 13.00 uur was het een drukte van belang bij Molen Laurentia, 20 motoren en rijders 

(sters) verzamelden zich om daarna in 3 groepen een mooie rit door het Brabantse en Limburgse 

land te rijden. 

Brian haakte onderweg aan, en ook Fred kwam op eigen gelegenheid naar het koffieadres in 

Straelen, om daarna met een groepje mee terug te rijden. 

Via Vlierden, Helenaveen, Baarlo, Leuth reden we Duitsland in, door het Nettetal naar Straelen, waar 

we het grootste deel van het terras van Bauerncafé Jacobs bevolkten, Fred zat al op ons te wachten, 

binnen 10 minuten waren alle 3 de groepen aanwezig.  

 

Onder het genot van koffie, thee, fris en heerlijke taart of een wafel met ijs en slagroom zaten we te 

genieten in het zonnetje. Een gezellig half uurtje, waarna groep 1 weer vertrok, de BBQ wachtte op 

ons, we moesten nog een stukje rijden.  

 

Na 2 km de grens over naar Nederland, via Arcen, Wellerlooi, Wanssum richting Vredepeel om 

uiteindelijk weer bij de molen terug te komen. 

De hele dag een heerlijk zonnetje, af en toe een wolkje, maar heerlijk weer tot de laatste 7-8 km, 

donkere wolken en een heftige regenbui, waar je doornat van werd. 

 



 

Terug in Milheeze haakten verschillende leden af, die gingen thuis 

eerst een droog pak aantrekken om later op de fiets of met de auto 

terug te komen, enkelen vergezeld door hun partner, waardoor de 

groep 29 personen werd. 

De partytent werd verplaatst richting de ingang, zodat we allemaal 

droog in en uit de molen konden lopen, en de BBQ’s droog 

stonden, later kwam gelukkig het zonnetje weer door, een paar 

gezellige uurtjes volgden, waarbij veel gegeten, iets minder veel 

gedronken, en gezellig bij gekletst werd. 

 

 

 

Rond 21.00 uur was het beduidend kouder geworden en zijn de meeste mensen naar huis gegaan, 

rond 21.30 uur was alles opgeruimd en werd de poort door Mares gesloten, maandagmorgen verder 

spullen ophalen en wegbrengen. 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

We kijken terug op een superleuke dag, fijn gereden, lekker 

gegeten, en het belangrijkste is het gezellig samenzijn, met 

dank aan de gastvrijheid van Mares en Francien. 

 



 



 



15: Vrije Rit Rossum 

 26 Juni 2022 

Door: Lenie 

Om 09.00 uur stonden er 8 motoren 

en in totaal 7 rijders en 1 rijdster 

klaar voor vertrek bij van Kessel, de 

temperatuur was prima 19,5 gr. 

perfect om te rijden.  

Frans had een mooie  route uitgezet 

van ongeveer 182 km. 

Na vertrek hadden we direct een 

kleine omleiding door de kermis in Milheeze, daarna binnendoor richting Gemert, verder langs de 

Zuid-Willemsvaart naar Den Bosch, eventjes de A2, koffie bij McDonalds bij knooppunt Empel,  

 

daarna de Maas over, en dan slingeren over de 

dijk langs de Maas. 

Ter hoogte van Giessen verlaten we de Maas om 

richting Brakel te rijden, vanaf daar volgen we de 

Waal via de Waalbandijk richting Zaltbommel.  

 

 

 

In Rossum stoppen we bij Restaurant de Gouden Molen, het is 10 voor 12, dus eerst koffie/fris, 

daarna pas eten bestellen, de keuken ging om 12.00 uur pas open        

 

 

Na 1x broodje zalm, 1x brood met 

kroketten en jazeker  6 porties 

eieren in de vorm van uitsmijter 

of boerenomelet genuttigd te 

hebben vervolgen we onze route 

richting Ravenstein. 



Onderling is 

besloten dat we 

niet meer 

stoppen om iets 

te drinken maar 

de laatste 75 km 

in 1 stuk rijden, 

we hebben toch 

nog een kleine 

stop op het 

pontje bij Lith.  

 

                 

 We rijden via Dieden en Demen, Ravenstein 

en daarna door het mooie natuurgebied bij 

Keent richting Zeeland, Boekel weer naar ons 

eindpunt bij van Kessel, waar we rond 15.00 

uur aankomen. 

Een supermooie rit, gezellige mensen, 

fantastisch weer, wat willen we nog meer. 

 



  



  



17: Weekend Selters 1-2-3 Juli 2022 

Door: Herman 

 

Ons (reis-)team onder aansturing van Lenie (en Frans) werd 

gesommeerd om op de vrijdag om 08.30 uur acte de 

préséance te geven bij de ons welbekende benzinepomp in 

Milheeze. 

Hier werd al wel met elkaar gedold m.b.t. de 

kamerverdeling c.q. de room mate die aan eenieder was 

toebedeeld. 

 

Onderweg naar de eindbestemming in Selters diverse stops 

gemaakt om de innerlijke mens voldoende vocht en/of 

voedsel toe te kunnen dienen en onze “fietsen” te voorzien 

van goedkope 

benzine. 

Een innerlijke 

band werd hier al 

gecreëerd en de 

eerste grappige 

opmerkingen over 

en weer 

geplaatst. 

De aankomst in het mooie Selters was uiteindelijk een feit 

en we werden door de eigenaresse warm verwelkomd en 

eenieder toebedeeld aan een kamer of appartement.  

 

 

 

 

 

Het avondmaal was meer dan voortreffelijk en voldoende 

uitgebreid, zeker i.c.m. een bloemvaas (Erdinger) aan bier. 



 

 

 

 

S 

’avonds voor het slapen gaan bedacht een koppel* 

(*namen bij redactie bekend) een ludieke actie voor het 

ontbijt van de volgende ochtend. Hier werd “ons 

Pieterke” toe gezongen door de eigenaresse en overige 

gasten alsof hij jarig zou zijn. Hij ontving hierbij een 

krentencake met ‘n roze/wit kaarsje en versierselen. 

Pieter was zichtbaar onder de indruk van zoveel 

aandacht op deze vroege ochtend. 

De cake werd verdeeld, en was een heerlijke aanvulling op het ontbijt. 

We hoorden ’s avonds dat ook andere groepen zo’n activiteit regelmatig naar voren brengen, alleen 

nu geloofden ze echt dat er iemand jarig was       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het ontbijt zijn we een mooie toertocht gaan rijden in de Eifel en soms ging het er ruig aan toe in 

de diverse scherpe haarspeldbochten waarbij de gashendel en remmen goed van pas kwamen. 



 

 

Na terugkomst is door onze technische dienst medewerker alias 

Frans de topkoffer van Herman op een professionele wijze weer 

stevig bevestigd zodat we de volgende dag ook weer veilig 

huiswaarts konden keren. 

 

Een BBQ vulde onze magen op de laatste avond in Landhotel 

Adler waar we een geweldig weekend met elkaar hebben mogen 

beleven, veel gelachen hebben maar ook serieuze onderwerpen 

aan bod kwamen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De ijssalon om de hoek van het hotel 

heeft door onze komst ook extra 

omzet kunnen draaien. 

 

 

 

 

 

 

De terugreis ging tot de koffie soepeltjes en zonder problemen, de koffie in Keulen was een dingetje, 

maar uiteindelijk ook gelukt, volgende keer toch maar vastleggen in de route, hierna koos iedereen 

één voor één  in Nederland zijn eigen pad c.q. weg. 

 

We kunnen terugkijken op een mooi en gezellig weekend. 

 

 



  



 



19: Weekend blokhut Heiderscheidergrund 27-28 Augustus 2022 

Door: Lenie 

Zaterdagochtend 27 augustus stonden er om 08.00 uur 12 

motoren en rijd(st)ers klaar voor vertrek bij van Kessel. Op 

het laatste moment hadden 2 reisgenoten helaas moeten 

annuleren.  

De route was iets gewijzigd door de Formule 1 races in 

Francorchamps, om de drukte op de weg en afgesloten 

wegen te vermijden.                                                           

Er was besloten om in 2 groepen te rijden, groep 1 o.l.v. Frans vertrok met 7 motoren, na een kleine 

10 minuten groep 2 o.l.v. Christian met 5. 

De eerste koffiestop was bij McDonald’s even na Maastricht, de koffie was lekker, de broodjes ook, 

maar dat duurde even, groep 2 was inmiddels ook gearriveerd en de jongeman stond er alleen voor, 

zo’n invasie op de vroege ochtend is wel werken. 

Groep 1 vertrok weer richting de waterval van Coo, daar rondgelopen te hebben vonden we dat 

groep 2 lang op zich liet wachten, maar net voor 

vertrek een telefoontje van Christian. 

Ze hadden de “oude” route nog op de navigatie 

en toch via Spa – Francorchamps gereden, zodoende niet in Coo aangekomen, afgesproken werd dat 

zij door zouden rijden naar ons lunchadres in Sankt Vith en we elkaar daar zouden treffen.  

Bij Sti ‘ne was de tafel gereserveerd, het eten 

heerlijk zodat we met een volle maag verder 

konden, mooie wegen, heerlijke bochten, over 

de stuwdam, korte stop door groep 2.                                                                                                      



naar Esch sur Sure, een korte stop door groep 1 en nog 5 km naar de camping. 

 

In Heiderscheidergrund bij camping Le Moulin/High 

Chapparal 

aangekomen de 

sleutels opgehaald en 

over het bruggetje de 

camping op, de 

slaapplekken waren 

snel gevonden,  

 

de bedden opgemaakt, daarna naar het terras om de droge 

kelen te smeren. 

Na ruim een uur groep 2 proberen te bellen, duurde wel erg 

lang, ja hoor contact…. Groep 2 was 1 afslag eerder een camping 

op gegaan, had gezien dat het niet goed was, al wat bochten 

voor de volgende dag gereden, en uiteindelijk bij ons gearriveerd 

       

Het eten was 

voortreffelijk, keus 

genoeg, snelle 

bediening en smaakte 

erg lekker, rond 22.00 

uur vertrokken de 

eersten richting de 

caravans, de rest 

volgde snel. 

 



’s Morgens op tijd het bed uit, de boel opruimen, en 

dan wachten tot het 09.00 uur is om te gaan 

ontbijten, in de caravans waren alleen 

bedden, erg luxe dit weekend, tosti of 

uitsmijter, niet zelf 

eitjes bakken deze 

keer, hebben we wel 

gemist, volgend jaar 

weer een blokhut met 

gasstel en pannen.  

 

 

 

 

Weer in 2 groepen richting Nederland, nog ff goedkoop tanken het scheelt wel erg veel, we blijven 

Hollanders.  

 

 

 

 

 

 

 

Na 95 km met zijn allen koffiegedronken in Amel, daarna richting huis. 

Was supergezellig, met iedereen bij kunnen buurten, serieuze gesprekken maar bovenal ook veel 

gelachen.  



 



 



  



 



 



  



‘Voordringende’ motorrijders bij 
verkeerslicht, mag dat?  

Rechter doet uitspraak 

Het fenomeen van motorrijders die bij een rood verkeerslicht tussen 

de auto's naar voren rijden is in Nederland net zo gewoon als het 

tussen de stilstaande auto's rijden tijdens een file. Toch kreeg een 

motorrijder hiervoor een boete, waarna hij naar de rechter stapte. 

Erik Kouwenhoven 01-01-23, 
 

In juli 2019 rolde een motorrijder op de kruising van de Deltaweg bij Goes 

langs de rijen met stilstaand verkeer om vooraan in de rij te kunnen gaan 

staan bij het verkeerslicht. Hij deed dat door gebruik te maken van de 

ruimte links van de rij die stond te wachten om rechtdoor te gaan. Een 

politieagent zag het gebeuren en besloot de motorrijder te bekeuren. 

 

 ‘Uit veiligheidsoverwegingen’ 

De agent gaf als reden dat de motorrijder ‘op een kruispunt niet de richting 

volgde die de voorsorteerstrook aangeeft’. Volgens de Koninklijke 

Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) betoogde de advocaat van de 

motorrijder dat zijn cliënt naar voren wilde rijden in de file die voor het 

verkeerslicht stond. Dit deed hij uit veiligheidsoverwegingen, om niet in de 

rug gereden te worden door onoplettende bestuurders, geheel volgens de 

filegedragscode die in 1991 is opgesteld door Stichting Motorplatform. 

Motorrijder moet boete voor ‘voordringen’ gewoon betalen 

Volgens de rechter was hier in dit geval echter geen sprake van. Deze 

gedragscode zou alleen bedoeld zijn om toe te passen bij stilstaand of 

langzaam rijdend verkeer op de Nederlandse snelwegen. Een rij stilstaand 

verkeer voor een verkeerslicht valt niet onder de term ‘file’. Bovendien is de 

gedragscode een dringend advies en geen wettelijke regeling. Uit deze 

uitspraak blijkt dus dat een dergelijke rij geen file is en dat motorrijders dus 

https://knmv.nl/2022/december/rechter-bevestigt-motorrijders-die-langs-autos-piepen-bij-verkeerslicht-strafbaar/
https://knmv.nl/2022/december/rechter-bevestigt-motorrijders-die-langs-autos-piepen-bij-verkeerslicht-strafbaar/


daadwerkelijk achteraan moeten aansluiten. De boete van 240 euro moet 

de motorrijder ook gewoon betalen. Tussen stilstaande auto’s rijden met de 

motor mag op de snelweg overigens nog wel, volgens de uitspraak van de 

rechter. 

Het is dus wel nog toegestaan om op de snelweg tussen de stilstaande 

auto’s naar voren te rijden.  

https://www.ad.nl/auto/voordringende-motorrijders-bij-verkeerslicht-mag-dat-rechter-doet-uitspraak~a1a844cb/219662805/


  



 



  



Van tweewieler naar driewieler 

Door: Frank Geerts 

Mijn motor carrière begint in 1988, toen in 1996 MC 

Laurentia werd opgericht ben ik ook direct lid 

geworden, reed toen al een Goldwing.  

In 2004 heb ik mijn lidmaatschap stopgezet, en ben ik 

weer gaan motorcrossen, jeugdige overmoed, nadat ik 

daardoor ontelbare keren een bezoek had gebracht aan 

de gipskamer, en ze mij daar duidelijk maakten dat het 

tijd werd om een andere hobby te zoeken, heb ik eens 

goed nagedacht en mijn verstand teruggekregen. 

 

 

In 2015 ben ik weer lid geworden van MC 

Laurentia, eerst met een groene Goldwing, daarna 

met de zwarte. 

Nadat mijn kruisbanden 

waren afgescheurd was 

het moeilijk om met mijn 

motor op pad te gaan, 

het rijden was geen 

probleem, maar bij het 

stoppen kon ik niet op 

mijn knieën vertrouwen, 

en omvallen wil niemand, zonde van de motor en 

een deuk in je ego. 

 

De mogelijkheid om je eigen motor om te laten bouwen deed zich voor, zogezegd zo gedaan, na een 

paar maanden uit logeren te zijn geweest is hij nu weer thuis, het resultaat mag gezien worden. 

 

 

En ja, ik ben er super trots op dat ik hem heb kunnen laten ombouwen en hoop nog op veel veilige 

kilometers samen met MC Laurentia   



  



  



 



  



 



  



 



  



21: Lange Vrije Rit naar de Ardennen Zaterdag 17 September 2022 

Door: Lenie 

Zaterdagochtend 17 september stonden er om 08.00 uur 8 motoren en 9 rijd(st)ers klaar voor 

vertrek bij van Kessel.  De weersvoorspellingen waren wisselvallig, daarom toch enkele afmeldingen. 

In 1 groep vertrokken we via Liessel, het Leudal richting Roermond, waar we een stuk de A2 namen 

naar Maastricht.  

De eerste koffiestop was bij McDonald’s even na 

Maastricht, de koffie was lekker, de broodjes ook, Was 

nog steeds wat rommelig met de bonnetjes, maar 

hadden sneller onze koffie dan vorige keer. 

 

Na ruim een half uur vertrokken we richting de waterval 

van Coo, onderweg een paar spettertjes maar in Coo 

scheen 

het zonnetje weer, er viel beduidend meer water dan 

3 weken geleden, ook de 2e (kleine) waterval was nu 

volop in werking.  

 

Na rondgelopen te hebben kwam het sein voor vertrek naar Malmedy, waar een tafel besproken was 

rond 12.30 uur voor onze welverdiende lunch. Tot zover prachtig weer en een hele mooie route met 

fantastisch bochtenwerk.  

In Malmedy bleek onze tafel door een andere groep 

ingenomen te zijn, maar een paar lieftallige  dames regelden 

snel een tafel voor 9 personen, het eten was voortreffelijk, 

alleen tijdens de 

lunch waren de 

weergoden van 

gedachten veranderd 

en begon het te 

regenen. 

 

 



Hierna werd het weer bekeken en trokken we toch maar onze regenpakken aan, en vervolgden we in 

de regen onze route richting de stuwdam van Robertville, daar aangekomen zagen we dat deze 

geheel in de steigers stond, was niet mooi genoeg om te stoppen voor een foto.  

Doorgereden volgens de route, maar helaas gehele wegafsluiting met de eerste wegomleiding op zijn 

Belgisch, na wat heen en weer rijden over de brug bij Robertville zagen we bordjes Eupen, de route 

naar Slenaken even aangepast. 

Bij de Boswachter in Slenaken aangekomen 

scheen de zon weer, na een kop 

koffie/chocomel vervolgden we de route om de 

laatste 100 km naar huis te rijden.  

 

 

 

 

 

Achteraf viel het weer toch nog mee, van de 370 km (door de omleiding) hebben we maar 75 km 

regen gehad, we kunnen terugkijken op een geslaagde dag.  De moeite waard om deze route 

nogmaals te rijden als de stuwdam gerestaureerd is. 

 



  



23. Korte Vrije Rit langs de Maas naar Wessem 

Door: Lenie 

Om 09.00 uur stonden er 14 motoren en 15 rijd(st)ers klaar voor vertrek bij van Kessel. 

Er werd besloten om in 2 groepen te rijden, Frans groep 1 met 8 motoren, en Jan Maas groep 2 met 6 

motoren. 

Na een mooie rit via Deurne, Veulen, Maashees, Wanssum met helaas een paar omleidingen was het 

tijd voor koffie bij Tante Jet aan de 

Maas,  de koffie had ze klaar, in de serre 

was het heerlijk zitten. 

Na 10 minuten kwam ook groep 2 

binnen, die waren langs gereden toen 

we net geparkeerd hadden, snelle 

jongens, maar hadden de koffie geroken 

en verderop omgedraaid. 

 

 

Na een gezellig half uurtje vertrok groep 1 om door een stuk mooi Noord- Limburg te rijden , via 

Lottum , Grubbenvorst, 

volgden we de Maas tot 

Kessel, langs kasteel 

Horn naar Wessem, 

waar we op het terras 

een tafel hadden gereserveerd, groep 2 

arriveerde al snel, een gezellig uurtje 

volgde.  

 

 

 

 

 

 

 



Rond 14.00 uur stond iedereen op om de 

route te vervolgen, maar een vreemde, 

onwerkelijke gewaarwording, Frans zijn motor 

was verdwenen, gewoon een lege plaats 

tussen de andere motoren.  

 

 

 

Politie gebeld en aangifte gedaan, enkele 

leden zijn rondgereden of ze de motor, of iets vreemds konden ontdekken, maar helaas niets, Pieter 

ging de buurt langs voor camerabeelden.             Hiervoor allemaal super bedankt. 

Een buurman, paar deuren verder,  had een Ring-deurbel, en een filmpje van 2 mannen op de motor 

die aan komen rijden, na 4 minuten 1 man lopend terug met Frans zijn motor, de ander rijdt er 

achter. De brutaliteit. Toen we verder niets meer konden doen is groep 2 alvast vertrokken, groep 1 

volgde, Frans en ik op mijn motor, de route was ook nu weer heel mooi, via Thorn, Neeritter, Weert, 

Ospel naar Nationaal Park de Groote Peel,  maar ook hier was de weg afgesloten en hebben we 

besloten om richting huis te rijden, het was mooi geweest. 

Een rit met zoveel omleidingen hebben we nog nooit gehad, een paar weken daarvoor gereden, toen 

was er niets aan de hand, geen geel bordje te zien. Jammer. 

Een dag die we niet snel zullen vergeten. 



  



25: Snertrit 30 Oktober 2022 

Door: Lenie 

De weersvoorspellingen waren super goed, ’s morgens 16,5 gr. oplopend naar 23 gr., 

wolkje/zonnetje, de aanmeldingen stroomden binnen, totaal 35, leden, partners, vrienden van leden, 

hadden zich opgegeven.  

4 personen reden niet mee, maar kwamen wel naar 

de snert om 13.00 uur, deze keer werd er voor ons 

gekookt bij Cafetaria de Molen in Milheeze, de soep 

was heerlijk en het roggebrood met katenspek lieten 

we ons ook goed smaken. 

Om 09.00 uur werden bij tankstation van Kessel de 

groepen ingedeeld, groep 1 o.l.v. Frans vertrok stipt 

op tijd met 8 motoren en 10 rijd(st)ers en 

duopassagiers, onderweg bij UPC/Ziggo zouden er 

nog 2 motoren aansluiten. 

Via Stiphout, Gerwen, Nederwetten gingen we over mooie klinkerweggetjes richting Veldhoven, 

daarna door de Kempen richting Lage Mierde, waar we na 82 km onze koffiestop hadden gepland bij 

Restaurant de Buitenman. Binnen was voor ons gereserveerd, maar de zon scheen al lekker, en op 

ons 

verzoek 

werd de 

reservering 

omgezet 

naar het 

terras.  

 

Na 5 minuten kwam groep 2 o.l.v. Jan Relou aanrijden, 

en na nog eens 10 minuten groep 3 o.l.v. Christian. De 

koffie/thee/chocomel waren heerlijk, eveneens de 

appeltaart met 

of zonder 

slagroom, 

worstenbroodje 

of een ander 

heerlijk broodje 

gingen erin als 

…. 

 

Na een kleine 45 minuten werd het vertreksein gegeven aan groep 1, wederom mooie weggetjes, 

door de herfstkleuren was het genieten onderweg via Westelbeers, Oostelbeers, Wintelre, langs het 

vliegveld richting Son en Breugel, Lieshout, Aarle-Rixtel naar Milheeze,  

 



     waar de heerlijke 

      erwtensoep voor 

        ons klaar stond 

        bij de café zaal 

           DE MOLEN 

           in Milheeze 

 

 

  

 

 

Een paar gezellige uurtjes volgden, nadat iedereen terug was bedankte 

Willemien alle aanwezigen voor 

zijn/haar komst, en het succesvolle 

motorseizoen.   

Een kleine attentie voor Frank op 

deze memorabele dag, hij 

had voor de laatste keer 

meegereden met zijn 

Goldwing met 2 wielen, hij 

laat deze tijdens de 

winterstop ombouwen tot 

een driewiel Goldwing, 

we hopen hem het 

komende seizoen zeker weer 

terug te zien tijdens de ritten. 

 

 

Iedereen wel thuis, en misschien tot zaterdag op onze feestavond. 



  



 



  



27: Feestavond MC-Laurentia 5 November 2022 

Door: Lenie 

Om 19.00 uur verzamelden 28 Leden en partners bij Handboogvereniging St. Willibrordus, na een 

welkom met koffie/thee deden we ons tegoed aan de heerlijke Chinese maaltijd die door Ho Wah 

was bezorgd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een gezellig uurtje werden de spelregels van het 

schieten uitgelegd door leden van de 

handboogvereniging, en kon de wedstrijd beginnen. 

 

 

 

 



Ook de handboogvereniging had een prijs voor de beste dame en de beste heer, een heerlijke fles 

wijn ging naar  

 

 

 

 Monique     en Erik                         

 

 

Hierna werd de wedstrijd vervolgd, afvallers hadden een herkansing door een ballon kapot te 

schieten, hilariteit onder de overige deelnemers, na een spannende finale was uiteindelijk de 3e prijs 

voor Christian, 2e prijs voor Marcel en de 1ste  prijs voor Erik. 

    

Wij, als bestuur, kunnen terugkijken op een fantastisch, gezellig motorjaar met een mooie afsluiting 

op de feestavond. 

 

Op naar 2023.  



 



28: Heropening Molen Laurentia en Jubileum Mares 

Door Lenie: 

 

10 september 2022 

Een feestelijk versierde molen en grote tent met genodigden zijn klaar voor de officiële opening van 

de gerestaureerde molen Laurentia door de wethouder.  

Na de verschillende toespraken over het heuglijke feit dat de familie 

Verheijen al meer dan 150 jaar molenaar is, Mares is de 4e generatie, 

en de fantastisch gerestaureerde molen, wordt het tijd om naar buiten 

te lopen, waar het gelukkig droog geworden is. 

Door  de (nieuwe)  wieken te laten draaien opent de wethouder de 

molen, een mooi gezicht. 

 

 

Hierna vraagt Burgemeester van Veen het woord, een korte toespraak, 

met als verrassing een lintje voor Mares, vanaf nu is hij Lid in de Orde 

van Oranje-Nassau.  

Het heerlijke gebak in de vorm van de 

molen werd daarna aangesneden, een 

paar gezellige uurtjes volgden, ook aan 

de inwendige mens was gedacht.  

 

 

 

 

 

Ook cadeautjes horen erbij 

 

 

 

Mares (en natuurlijk ook Francien),  nogmaals van harte gefeliciteerd 

met al deze feestelijkheden. 
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